
 

Doel van de maand september: Tot Heil des Volks 
 
Het doel van de maand september waarvoor we als diaconie een bedrag van 500 euro 

bestemmen is Tot Heil des Volks (THDV). Zij bestaan al sinds 1855 en zijn een beweging 

die stem geeft aan kwetsbare groepen in Nederland. Het verhaal van THDV in de 

Jordaan in Amsterdam. Dominee Jan de Liefde is geraakt door de diepe armoede van die 

tijd en start het werk van onze organisatie door brood en Bijbel uit te delen.   

Anno 2025 staat Tot Heil des Volks nog steeds naast de meest kwetsbare groepen in onze 

samenleving. Dit doen zij nog steeds vanuit hun geloof in Jezus, Hij geeft immers echte vrijheid. 

THDV leert ons de medemens echt aan te zien, hun motto is ook “Wie zij jij?”. Wie zie jij als je naar 

een prostituee kijkt? Wie zie jij als je naar een zwerver kijkt? Jezus zegt: ‘Alles wat je voor hen doet, 

doe je voor Mij.’ Als je 

omgaat met kwetsbare 

mensen kom je heel dicht 

bij het hart van Jezus. Hij 

identificeert Zich met hen. 

Zij weerspiegelen in al hun 

gebrokenheid iets van Zijn 

pure liefde. Als je hen ziet, 

zie je Hem. 

THDV wil mensen die 

vastzitten in gedwongen 

prostitutie en 

mensenhandel een alternatief geven, mensen die verslaafd zijn helpen om te breken met hun 

verslaving, mensen zonder huis een thuis bieden en kinderen die opgroeien in armoede een veilige 

plek bieden waar ze zich mogen ontwikkelen. THDV heeft een lang historie en medewerkers en 

vrijwilligers zetten zich ook langdurig in voor mensen. Zij zijn goed in de “gewone” dingen: een arm 

om de schouder, een goed gesprek of een kop soep, koffie en/of een broodje.  Elke dag worden ze 

geconfronteerd met verslaving, prostitutie of armoede en vertellen zij van vrijheid en een nieuw 

begin. 


