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Gemeentegesprek n.a.v. de samenvatting van de preek over Leviticus 1: 1- 17 (29 juni 2025) 
 
 Menselijke omgangsvormen verschillen per tijd, cultuur en plaats. In ons platte land zijn we gewend om heel 

direct met elkaar om te gaan. Hoe ánders zijn de omgangsvormen in bijvoorbeeld Afrika.  
 Maar hoe zijn de omgangsvormen met de HEERE God?! Hoe kun je een relatie met de Heilige opbouwen?! 

In het voorafgaande boek Exodus wordt de weg beschreven, die het volk Israël door de woestijn gaat naar het 
Beloofde Land. Het is Gods verlangen om met Zijn volk om te gaan. Hij geeft opdracht om een ontmoetingstent 
te maken, de tabernakel. In het binnenste gedeelte woont de HEERE God met Zijn heerlijkheid. Maar, door de 
zonde van het volk gaapt er een kloof tussen de heilige God en het zondige volk. De vraag die vervolgens 
centraal staat is, hoe het zondige volk met de heilige God kan omgaan.  

 Zó begint het boek Leviticus met een bijzonder woord: ‘De HEERE riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent 
van ontmoeting, [zeggende].’ (Leviticus 1: 1) In de Hebreeuwse bijbel staan in deze eerste zin drie woorden 
die ongeveer hetzelfde betekenen: roepen (kara), spreken (dabar) en zeggen (amar). Het boek begint ermee dat 
de HEERE God Mozes roept vanuit de ontmoetingstent. De HEERE God roept Mozes op een wenkende 
manier: ‘kom maar, Mozes!’ Zó kennen we God in de Heere Jezus Christus! Christus kwam in deze wereld 
om mensen tot Zich te roepen.  

 Nadat de HEERE God Mozes heeft geroepen, geeft Hij de opdracht om offers te brengen. Het boek Leviticus 
geeft nu verschillende regels om te offeren. In de eerste zeven hoofdstukken worden deze verschillende offers 
beschreven. Daarbij begint Leviticus met drie offers die bedoeld zijn tot eer van God. Om te beginnen is er 
een brandoffer, vervolgens een graanoffer (of erkenningsoffer) en daarna een dankoffer (of slachtoffer). Na 
deze drie offers, die bedoeld zijn tot eer van God noemt Leviticus nog twee offers die bedoeld zijn om 
verzoening te bewerken tussen God en mensen: het zondoffer (of het reinigingsoffer) en het schuldoffer.  

 Maar het begint dus allemaal met een brandoffer: ‘wanneer iemand van u de HEERE een offergave wil 
aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee.’ Hieruit blijkt dat dit brandoffer een vrijwillig offer is. 
Daarmee is het een offer die vraagt om de toewijding van het hart van een mens.  

 Vervolgens noemt de HEERE God welke dieren geofferd mogen worden. Dan is het opvallend, dat de HEERE 
God rekening houdt met de draagkracht van Zijn volk. Om te beginnen kan het om een rund gaan (vers 3-9). 
Het is ook mogelijk om een kleiner offer te brengen: een schaap of een geit, dus een stuk kleinvee (vers 10-
13) Tenslotte geeft de HEERE God óók de mogelijkheid om een tortelduif of een jonge duif als een offer aan 
te bieden (vers 14-17) Zó geldt het ook vandaag: geen mens wordt uitgesloten van de dienst aan de HEERE! 
God houdt kennelijk rekening met onze menselijke draagkracht.  

 Wat wél opvalt bij de offerdieren, is dat ze helemaal gaaf moeten zijn. De dieren die worden geofferd, moeten 
zonder enig gebrek zijn. Zó geldt het ook nu: wanneer we de HEERE God een offer van toewijding aanbieden, 
maakt het niet uit of het véél of weinig is. Het maakt wél uit of het offer goed is. Wat ook opvalt bij het 
brandoffer, is dat deze offers iedere dag, zowel ’s morgens als ’s avonds, worden gebracht. Daarmee wordt 
duidelijk dat het niet iets eenmaligs is om zichzelf toe te wijden aan de HEERE God. De toewijding aan God 
is een dagelijkse toewijding. Steeds staat er bij het bereiden van het brandoffer dat de ingewanden en de poten 
van het dier goed gewassen moeten worden. Het offerdier moet rein zijn, voordat het aan God wordt gewijd.  

 Het brandoffer, dat wordt gebracht moet vervolgens helemaal worden verbrand. (vers 9) Dat lijkt in eerste 
instantie verspilling! Wanneer we onszelf aan de HEERE God willen toewijden, gaat het erom dat we naar 
draagkracht het beste, helemaal, met ons hele hart schenken. De tekst vertelt er nog bij dat het brandoffer een 
aangename geur voor de HEERE is (vers 9, 13 en 17). Wanneer we onszelf aan God toewijden, onze gaven en 
talenten in zijn dienst en Koninkrijk besteden, is de HEERE God daar blij mee. Hij ziet onze toewijding en 
verheugt zich daarin.  

 Vóór alle andere offers nodigt de HEERE God zijn volk eerst uit om een offer van toewijding te brengen. 
Vóórdat God spreekt over zonde en schuld van zijn volk nodigt Hij hen eerst liefdevol uit om in de relatie met 
Hem te komen. Vóór alles gaat de toewijding van het volk aan God. Zó gaat onze dagelijkse toewijding vooraf 
aan de belijdenis van schuld en zonde. We mogen onszelf iedere dag helemaal aan Hem toewijden. 
Tegelijkertijd schieten we hierin iedere dag tekort. Dan is het goed om het Evangelie te horen, dat er Eén is 
geweest, die op een volmaakte manier toegewijd was aan zijn hemelse Vader. Jezus Christus ging de weg van 
het lijden naar het kruis. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Tegelijkertijd was Hij zelf het volmaakte 
brandoffer. Aan Hem was geen enkel gebrek. Daarom kon Christus het volmaakte offerlam zijn.  
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Verhalen delen 
 Wat raakte je in de (samenvatting van de) preek? Op welke manier heb je Gods boodschap voor je 

eigen leven verstaan? 
 Bespreek met elkaar hoe je de omgangsvormen, in onze samenleving/ kerkelijke gemeente/ kring 

ervaart. Wat weet je van menselijke omgangsvormen in andere delen van de wereld? Wat leren we van 
die omgangsvormen?  

 In onze samenleving kennen we geen offers. Of toch wel? Niet van dieren. Maar: op welke manier 
worden er in onze samenleving offers gebracht? Wie zijn er slachtoffer? Door wie worden er offers 
gebracht? Breng je zelf ook wel eens een offer?  

Bijbelstudie 
 Het woord ‘hij riep’ (k-r-a) (vers 1) wordt ook wel gebruikt bij het noemen van de naam van een kind. 

Wat zegt het, dat de HEERE God naar Zich toe roept vanuit de ontmoetingstent? Ken je meer 
voorbeelden waarbij de HEERE God een mens roept? Vergelijk roepingsverhalen uit het Oude 
Testament ook met roepingen door Jezus. Ervaar je ook zelf de roeping door God? Wat betekent het 
dat we worden geroepen om naar de kerkdienst te gaan om God daar te ontmoeten? 

 Lees Leviticus 1 t/m 7 rustig door en ga na welke offers er zijn. Wat is – globaal - de betekenis van 
deze offers? Wat heeft het ons te zeggen, dat het (vrijwillige) brandoffer het eerste offer is, dat aan de 
andere offers vooraf gaat?  

 Wat betekent het voor ons dat de HEERE God een offer ‘naar draagkracht’ vraagt (een rund, een stuk 
kleinvee of een tortelduif) voor de financiële draagkracht en voor de mentale draagkracht? Kun je iets 
delen over je eigen draagkracht? Vergelijk ook het offer dat Jozef en Maria brengen, wanneer Jezus 
wordt voorgesteld in de tempel.  

 Bespreek met elkaar wat het betekent voor onze ‘offers van toewijding aan de HEERE’ dat deze 
volkomen gaaf dienen te zijn.  

 Vergelijk Romeinen 12: 1, waarin het erom gaat om je lichaam aan God te wijden. Op welke manier 
kun je dit concreet maken? Wat betekent het dat een brandoffer een dagelijks offer is voor onze 
dagelijkse toewijding aan de HEERE?  

 
In Beweging/ Dienen en Delen 
 Een brandoffer is een offer van toewijding. Op welke manier kun je een ‘brandoffer’ brengen? 

Hoe functioneert de ‘inzameling van de gaven’ of de ‘dienst van de offerande’ of de collecte 
in de kerkdienst? En op welke manier kun je je gaven, talenten inzetten in de dienst aan de 
HEERE God?  
 

Wereldkerk 
 In zijn boek ‘Lijden met Christus, Een theologie van vervolging voor de kerk vandaag’ (ISBN 

978 90 5804 2125) stelt de schrijver Willem van der Deijl ons een indringende vraag: ‘Is dit 
Jezus-patroon herkenbaar in ons eigen leven? Hoe heerst onder ons de gezindheid die Christus 
Jezus had? Zou het kunnen dat het geloof ons alleen maar echt ‘rust en vrede en kracht’ brengt 
als we samen met Christus de weg van de vernedering durven gaan?’ (pagina 38, a.w.) 
Bespreek het citaat en de vraag wat we in ons werelddeel kunnen leren van de Vervolgde 
Kerk. 

 
Liedsuggesties  
Psalm 40: 4 (OB), Psalm 51: 9 en 10 (OB), Psalm 116: 1, 10 en 11 (OB), LvdK Gezang 473 (Neem mijn 

leven,  laat het Heer); OTH 265 (Abba Vader) 
Make Room (The Church will sing) 
 
Gebed: Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. Amen. 

  
Om verder te lezen: 
‘Vergeving van zonden en nog veel meer; de offers in Leviticus en de betekenis voor vandaag’ door ds. M.M. van 
Campen (ISBN: 978-90-824711-4-4) 
‘Leviticus, boek van het heilige’ door Jonathan Sacks (ISBN: 978-94-92183-93-4)  
 


