
 

  

Liturgie Voortz. en dankzegging Heilig Avondmaal zondag 18 mei 2025, 17:00 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. P. Vermaat uit Veenendaal 

 

Zingen: Psalm 16 (Weerklank) 

3 Getrouwe HEER, Gij zijt mijn enig goed, 

Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 

Wat Gij mij toewees, wordt door U behoed, 

ik weet bij U mijn toekomst eeuwig zeker. 

Het meetsnoer viel voor mij in schone dreven: 

het erfdeel tot bekoring mij gegeven. 

 

4 Ik prijs de HEER, die mij heeft onderricht, 

mijn hart blijft mij ook 's nachts nog inzicht geven. 

Ik stel de HEER steeds voor mijn aangezicht 

en wankel niet, want Hij beschermt mijn leven. 

Dus zal ik juichend U mijn vreugde tonen, 

ja, zelfs mijn vlees zal immer veilig wonen. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 108 (Oude Berijming) 

1 Mijn hart, o Hemelmajesteit, 

Is tot Uw dienst en lof bereid 

'k Zal zingen voor den Opperheer, 

'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 

Gij, zachte harp, gij schelle luit, 

Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 

'k Zal in den dageraad ontwaken 

En met gezang mijn God genaken. 

 

Geloofsbelijdenis 

Zingen: Psalm 108 (Oude Berijming) 

2 Ik zal, o HEER, Uw wonderdaan, 

Uw roem den volken doen verstaan 

Want Uwe goedertierenheid 

Is tot de heemlen uitgebreid. 

Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 

Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 

Verhef U boven 's hemels kringen, 

En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 



Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Psalmen 16 vers 1 - 11 Het hoogste goed 
1 Een gouden kleinood van David. 

 

Bewaar mij, o God, 

want ik heb tot U de toevlucht genomen. 
2 Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere; 

mijn goedheid is niet voor U, 

 
3 maar voor de heiligen die op de aarde zijn, 

en de machtigen, in wie ik al mijn vreugde vind. 
4 Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven; 

ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit 

en neem de namen ervan niet op mijn lippen. 

 
5 De HEERE is mijn enig deel en mijn beker. 

U onderhoudt wat het lot mij toewees. 
6 De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen, 

ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. 

 
7 Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven; 

zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. 
8 Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; 

omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. 
9 Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, 

ook zal mijn lichaam veilig wonen. 

 
10 Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, 

U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet. 
11 U maakt mij het pad ten leven bekend; 

overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, 

lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.                                                                                                                             

 

Onderwijs over het Avondmaal, lezing formulier, deel dankzegging 

 

Viering Heilig Avondmaal 

 

Zingen: Weerklank 458 (Liederen van lof, gebed en toewijding), gereedmaken tafel 

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ‘t oor, 

uw naam die mij geloven doet: 

Gij gaat mij reddend voor 

 

2 uw naam die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 

die onze dood en zonde deelt 

en onze vrees verdrijft. 

 



Zingen: Weerklank 458 (Liederen van lof, gebed en toewijding), tijdens 1e tafel 

4 al wat ik doe, al wat ik wil, 

het is te zwak, te koud, 

maar sterk en vurig wordt de ziel 

wanneer zij U aanschouwt. 

 

,Zingen: Weerklank 458 (Liederen van lof, gebed en toewijding), tijdens 2e tafel 

5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 

een zon diep in de nacht, 

roep ik uw nadering reeds uit 

omdat ik U verwacht. 

 

Prediking over “Mijn zwakke plek”, n.a.v. Ps.16: 8b 

“……….omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.” 

Zingen: Psalm 16 (Oude Berijming) 

6 Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend, 

Waarvan in druk 't vooruitzicht mij verheugde. 

Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, 

Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde. 

De lieflijkheen van 't zalig hemelleven 

Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Weerklank 512 (Liederen bij zorg en verdriet) 

1 Ons leven, Heer, is in uw hand, 

ligt als een stroom door dorstig land, 

gevoed, gelaafd aan uwe bronnen 

U bent uw werk in ons begonnen. 

Is onze weg geen effen baan, 

toch gaat het op uw toekomst aan 

wij erven aan het eind der tocht 

het land zo lang door ons gezocht. 

 

3 O God, wat bent U eindloos goed 

voor ieder die belijden moet: 

het goede, Heer, op al mijn wegen, 

heb ik van U alleen gekregen 

en wat ik slecht acht, mijn ellend', 

het is, o God, bij U bekend, 

ik mag het zeker weten, Heer, 

dat U 't voor mij ten beste keert. 

 

Zegen 

 

 


