
 

  

Liturgie voor de eredienst op woensdag 11 maart 2026 om 15:00 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

 

Zingen: Psalm 130 (Oude Berijming) 

3 Ik blijf den HEER verwachten 

Mijn ziel wacht ongestoord 

Ik hoop, in al mijn klachten, 

Op Zijn onfeilbaar woord 

Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

Wacht sterker op den HEER, 

Dan wachters op den morgen 

Den morgen, ach, wanneer? 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 25 (Oude Berijming) 

7 Gods verborgen omgang vinden 

Zielen, waar Zijn vrees in woont. 

't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 

Naar Zijn vreeverbond, getoond. 

d' Ogen houdt mijn stil gemoed 

Opwaarts, om op God te letten: 

Hij, die trouw is, zal mijn voet, 

Voeren uit der bozen netten. 

 

Lezing van de Wet: Mattheüs 22 vers 36 - 40 
36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 
37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met 

heel uw verstand. 
38 Dit is het eerste en het grote gebod. 
39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. 

 



Zingen: Psalm 86 (Oude Berijming) 

3 HEER, door goedheid aangedreven, 

Zijt Gij mild in 't schuldvergeven. 

Wie U aanroept in den nood, 

Vindt Uw gunst oneindig groot. 

HEER, neem mijn gebed ter oren 

Wil naar mijne smeking horen 

Merk naar Uw goedgunstigheen, 

Op de stem van mijn gebeen. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Markus 10 vers 46 - 52 De blinde in Jericho 
46 En zij kwamen in Jericho. En toen Hij en Zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, zat de 

zoon van Timeüs, Bartimeüs, de blinde, aan de weg te bedelen. 
47 En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Zoon van 

David, ontferm U over mij! 
48 En velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou; maar hij riep des te meer: Zoon van David, ontferm U 

over mij! 
49 En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem: 

Heb goede moed, sta op, Hij roept u. 
50 En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. 
51 En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: 

Rabboni, dat ik ziende mag worden. 
52 En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde 

Jezus op de weg. 

 

Zingen: Weerklank 556 (Liederen voor kinderen) 

1 Een blinde man zit aan de weg. 

Hij zit daar zo alleen. 

De mooie kleuren ziet hij niet 

't is donker om hem heen. 

Maar hoor, daar komen mensen aan. 

Ook Jezus is erbij. 

De blinde roept: 'Heb medelij, 

Heer, ga mij niet voorbij!' 

 

2 De mensen zeggen: 'Wees toch stil', 

maar Jezus, Hij blijft staan. 

De Here roept de blinde man 

hij mag naar Jezus gaan. 

De blinde gooit zijn mantel neer. 

'U kunt mij helpen, Heer!' 

En Jezus zegt: 'Je hebt geloofd!', 

dan ziet de blinde weer! 

 

Prediking n.a.v. Markus 10 vers 48 

 

 

 

 

 

 



Zingen: Op Toonhoogte 534 (Jezus, open mijn oren) 

1 Jezus, open mijn oren. 

Leer mij uw stem te verstaan. 

Leer mij uw woorden te horen, 

te weten waar ik moet gaan. 

Om uw licht te verspreiden,  

uw naam te belijden. 

Leer mij uw stem te verstaan. 

 

2 Jezus, open mijn ogen. 

Leer mij de mensen te zien, 

zoals U ze ziet uit de hoge. 

U bent de Heer die ik dien. 

Om uw liefde te geven  

aan wie met mij leven. 

Leer mij de mensen te zien. 

 

3 Jezus, ik open mijn handen. 

Leer mij een zegen te zijn. 

Maak mij een hulp voor de and'ren 

die leven met honger en pijn. 

Om aan wie U niet kennen 

genezing te brengen. 

Leer mij een zegen te zijn. 

 

Geloofsbelijdenis  

 

Zingen: Op Toonhoogte 276 (Heer, wijs mij uw weg) 

1 Heer, wijs mij Uw weg 

en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg 

slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt 

om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol 

en moedig mij weer aan. 

 

2 Heer, leer mij Uw weg, 

die zuiver is en goed. 

Uw Woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, 

het donker is, 

leid mij dan op uw weg, 

de weg die eeuwig is. 

 

3 Heer, leer mij uw wil 

aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil 

U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt 

uw weg te gaan, 

spreek door uw Woord en Geest 

mijn hart en leven aan. 

 

4 Heer, toon mij uw plan 

maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus ) 2x 

heel mijn weg gelopen heeft. ) 

  

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

 

 



Zingen: Psalm 52 (Oude Berijming) 

7 Mijn God, U zal ik eeuwig loven, 

Omdat Gij 't hebt gedaan. 

'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven 

Uw waarheid zal bestaan. 

Uw Naam is voor 't oprecht gemoed, 

Van al Uw gunstvolk goed. 

 

Zegen 

 

 


