
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 12 januari 2025 om 09:30 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

 

Zingen: Psalm 100 (Oude Berijming) 

1 Juich aarde, juich alom den HEER, 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 

Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

 

2 De HEER is God; erkent, dat Hij 

Ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 

Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 

Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

 

3 Gaat tot Zijn poorten in met lof, 

Met lofzang in Zijn heilig hof; 

Looft Hem aldaar met hart en stem; 

Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem. 

 

4 Want goedertieren is de HEER; 

Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 

Tot in het laatste nageslacht. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 93 (Oude Berijming) 

4 Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 

Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 

De heiligheid is voor Uw huis, o HEER, 

Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 1 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1 Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt, 

wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt, 

 wie weigert om met spotters op te trekken. 

 Gelukkig wie met blijdschap blijft ontdekken 

hoe rijk de wet is die de HEER hem geeft, 

 wie dag en nacht uit deze woorden leeft. 

 

 

 

 

 

2 Hij is zoals een boom die is geplant 

in goede grond, dicht bij de waterkant. 

 Wanneer het tijd is zal hij vruchten dragen. 

 Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen. 

Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet. 

 Wat hij ook onderneemt, het lukt hem goed. 

 



3 Met wettelozen zal het anders gaan: 

het is in Gods gericht met hen gedaan. 

 Zoals de wind het kaf scheidt van het koren, 

 zo blaast Hij weg wie niet bij Hem wil horen. 

De HEER gaat mee met wie rechtvaardig is. 

 Wie slecht is eindigt in de duisternis. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Jesaja 61 vers 1 - 3 Het jubeljaar van de verlossing 
1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, 

omdat de HEERE Mij gezalfd heeft 

om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. 

Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, 

om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen 

en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; 
2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE 

en de dag van de wraak van onze God; 

om alle treurenden te troosten; 
3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden 

sieraad in plaats van as, 

vreugdeolie in plaats van rouw, 

een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, 

opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, 

een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken. 

 

Schriftlezing: Lukas 4 vers 14 - 30 Het begin van Jezus' prediking 
14 En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde 

zich door heel de omgeving. 
15 En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. 

 

Jezus in Nazareth verworpen 
16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat 

naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. 
17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond 

Hij de plaats waar geschreven stond: 
18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen 

het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, 
19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg 

te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. 
20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van 

allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. 
21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan. 
22 En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit 

Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef? 
23 Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles 

waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad. 



24 Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. 
25 Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie 

jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land, 
26 en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar een vrouw, een 

weduwe. 
27 Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, 

maar wel Naäman, de Syriër. 
28 En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden, 
29 en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad 

gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. 
30 Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 533 (Jezus is... ) 

Jezus is het Licht der wereld. 

Jezus is het Levend Woord. 

Jezus is de Goede Herder. 

Jezus is het Lam van God. 

Jezus is het Levend Water. 

Jezus is het Levend Brood. 

Jezus is de Ware Wijnstok. 

Jezus is de Zoon van God. 

 

Hij kent ons als geen ander. 

Hij weet wie we zijn.  

Hij weet hoe wij ons voelen. 

Hij was een mens als wij. 

Hij deelt in onze vreugde 

en Hij kent ons verdriet. 

Nee, er is niemand zoals Hij. 

 

Jezus is de Messias. 

Jezus is de Bruidegom. 

Jezus is de Hogepriester. 

Jezus is het Lam van God. 

Jezus is de Zoon des mensen. 

Jezus is de Weg tot God. 

Jezus is de Overwinnaar. 

Jezus is de Zoon van God. 

 

Hij is aan 't kruis gestorven. 

Hij droeg daar onze schuld. 

Hij gaf zijn eigen leven. 

Hij heeft de wet vervuld. 

Gestorven en begraven, 

maar ook weer opgestaan. 

Ja, Jezus leeft in eeuwigheid. 

 



Jezus is de Messias. 

Jezus is de Bruidegom. 

Jezus is de Hogepriester. 

Jezus is het Lam van God. 

Jezus is de Zoon des mensen. 

Jezus is de Weg tot God. 

Jezus is de Overwinnaar. 

Jezus is de Zoon van God. ) 3x 

  

Zingen: Gezang 121 

1 God lof! Nu is gekomen 

Gods aangename tijd: 

de Koning onzer dromen, 

de Heer der heerlijkheid 

treedt, zonder praal en pracht, 

in onze wereld binnen, 

om hier te overwinnen 

de duivel en zijn macht. 

 

3 Gij machtigen der aarde, 

't is uit met Gods geduld, 

zo gij Hem niet aanvaarden, 

Hem niet aanbidden zult. 

Wie in hun trots en waan 

zich tegen Hem verheffen, 

die zal zijn gramschap treffen, 

die doet Hij ondergaan. 

 

4 Gij armen en verdrukten, 

waar gij op aarde zijt, 

gebeukten en gebukten 

in deze boze tijd, 

houdt moed, Hij nadert al! 

Gij moogt uw Held ontvangen, 

de Vorst van uw verlangen, 

met lied'ren zonder tal! 

 

Prediking n.a.v. “En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden, en zij stonden op 

en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te 

werpen. Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.” Lukas 4: 28-30 

 

Zingen: Op Toonhoogte 206 (O Jezus, hoe vertrouwd en goed) 

1 allen 

O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in 't oor, 

uw naam die mij geloven doet: 

Gij gaat mij reddend voor; 

 

2 vrouwen 

 uw naam die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 

die onze dood en zonde deelt 

en onze vrees verdrijft. 

 

3 mannen 

 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 

mijn koning en profeet, 

mijn priester die mijn schuld ontbindt, 

mijn weg waarop ik treed; 

 

 

 

4 allen 

 al wat ik doe, al wat ik wil, 

het is te zwak, te koud, 

maar sterk en vurig wordt de ziel 

wanneer zij U aanschouwt. 

 



5 vrouwen 

 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 

een zon diep in de nacht, 

roep ik uw nadering reeds uit 

omdat ik U verwacht. 

 

6 mannen 

 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in 't oor, 

als ik van alles scheiden moet 

gaat nog die naam mij voor. 

 

7 allen 

 O naam, eeuwige ademtocht, 

een sterveling ben ik, 

als eens mijn eigen adem stokt 

dan draagt mij uw muziek. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 73 (Oude Berijming) 

12 'k Zal dan gedurig bij U zijn, 

In al mijn noden, angst en pijn; 

U al mijn liefde waardig schatten, 

Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 

Gij zult mij leiden door Uw raad, 

O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 

En mij, hiertoe door U bereid, 

Opnemen in Uw heerlijkheid. 

 

13 Wien heb ik nevens U omhoog? 

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 

Op aarde nevens U toch lusten? 

Niets is er, waar ik in kan rusten. 

Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 

Of bangen nood, mijn vlees en hart, 

Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 

 

Zegen 

 

 


