
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 15 december 2024 om 17:00 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. G.J. Anker 

 

Zingen: Gezang 3 

1 Lof zij den God van Israël, 

Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht, 

En, door Zijn liefderijk bestel, 

Verlossing heeft teweeg gebracht; 

Een hoorn des heils heeft opgerecht; 

't Geen Davids huis was toegezegd, 

Dat wil Hij ons nu schenken; 

Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, 

Door der profeten wijzen mond, 

Zich hiertoe aan de vaderen verbond. 

 

5 Voor elk, die in het duister dwaalt, 

Verstrekt deez' zon een helder licht. 

Dat hem in schâuw des doods bestraalt, 

Op 't vredepad zijn voeten richt. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 145 (Oude Berijming) 

1 O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER, 

Ik zing, verheugd, Uw groten Naam ter eer! 

Ik zal den roem van Uwe majesteit 

Verhogen tot in d' eindlooz' eeuwigheid; 

'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. 

De HEER is groot, al 't schepsel moet Hem prijzen: 

Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven 

Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven! 

 

Geloofsbelijdenis  

 

Zingen: Psalm 62 (Nieuwe Berijming) 

1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 

mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast: 

mijn toevlucht, als het water wast, 

mijn rots, mijn enige vertrouwen. 



Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Jesaja 35 vers 1 - 10 Blijdschap om de terugkeer van de vrijgekochten 
1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, 

de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan 

als een roos. 
2 Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, 

ja, zij zal zich verheugen en juichen. 

De luister van de Libanon is haar gegeven, 

de glorie van de Karmel en de Saron. 

Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, 

de glorie van onze God. 
3 Versterk de slappe handen, 

verstevig de wankele knieën; 
4 zeg tegen onbedachtzamen van hart: 

Wees sterk, wees niet bevreesd! 

Zie, uw God! 

De wraak zal komen, 

de vergelding van God; 

Híj zal komen en u verlossen. 
5 Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, 

de oren van de doven zullen worden geopend. 
6 Dan zal de kreupele springen als een hert, 

de tong van de stomme zal juichen. 

Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen 

en beken in de wildernis. 
7 Het dorre land zal tot een waterpoel worden, 

het dorstige land tot waterbronnen; 

op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, 

zal gras zijn, met riet en biezen. 
8 Daar zal zijn een effen baan, een weg; 

de heilige weg zal hij genoemd worden. 

Een onreine zal er niet over gaan, 

want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, 

zelfs dwazen zullen niet dwalen. 
9 Daar zal geen leeuw zijn, 

geen verscheurend dier zal erop komen; 

ze zullen daar niet aangetroffen worden, 

maar de verlosten zullen die bewandelen. 
10 Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; 

zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. 

Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, 

vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, 

verdriet en gezucht zullen wegvluchten. 

 

 

 



Schriftlezing: Mattheüs 11 vers 2 - 6  
2 Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn 

discipelen, 
3 en zei tegen Hem: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander? 
4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: 
5 blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen 

horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; 
6 en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt. 

 

Zingen: Psalm 72 (Oude Berijming) 

6 Ja, elk der vorsten zal zich buigen 

En vallen voor Hem neer; 

Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 

Dienstvaardig tot Zijn eer. 

't Behoeftig volk, in hunne noden 

In hun ellend' en pijn, 

Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 

Zal Hij ten redder zijn. 

 

7 Nooddruftigen zal Hij verschonen; 

Aan armen, uit gena 

Zijn hulpe ter verlossing tonen; 

Hij slaat hun zielen ga. 

Als hen geweld en list bestrijden, 

Al gaat het nog zo hoog; 

Hun bloed, hun tranen en hun lijden 

Zijn dierbaar in Zijn oog. 

 

Prediking 

 

Zingen: Gezang 118 

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aard' en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heil'ge gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 

 

2 Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

Dankgebed en Voorbeden 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Weerklank 111 (Liederen bij het kerkelijk jaar) 

1 Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

2 De duisternis gaat wijken 

van d' eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

3 Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten - 

begroeten 't morgenrood. 

 

Zegen 

 

 


