
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 20 juli 2025 om 18:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. G.J. Anker 

 

Zingen: Psalm 112 (Weerklank) 

1 God zij geloofd en hoog geprezen. 

Welzalig die de HERE vrezen. 

Wie in zijn hart Gods wet bewaarde, 

zijn nageslacht is groot op aarde. 

Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen, 

be rft een overvloed van zegen. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 30 (Oude Berijming) 

3 Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft, 

Geeft lof den HEER, die eeuwig leeft: 

Zijn vlekkeloze heiligheid 

Zij ter gedachtenis verbreid. 

Een ogenblik moog' ons doen beven, 

Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. 

 

Geloofsbelijdenis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zingen: Psalm 19 (Oude Berijming) 

1 Het ruime hemelrond 

Vertelt, met blijden mond, 

Gods eer en heerlijkheid. 

De heldre lucht en 't zwerk, 

Verkondigen Zijn werk, 

En prijzen Zijn beleid, 

Dus kan ons dag bij dag, 

Tot roem van Gods gezag, 

Zijn wonderen verhalen. 

Dus weet ons nacht bij nacht 

Zijn onbegrensde macht. 

En wijsheid af te malen. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Romeinen 6 vers 1 - 11 Gestorven aan de zonde 
1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? 
2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? 
3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 
4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is 

opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 
5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook 

aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. 
6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde 

tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. 
7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 
8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. 
9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer 

over Hem. 
10 Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven 

betreft, leeft Hij voor God. 
11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze 

Heere. 

 

Schriftlezing: 1 Korinthe 15 vers 1 - 8 De opstanding van Christus 
1 Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen 

hebt, waarin u ook staat, 
2 waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs 

geloofd hebt. 
3 Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze 

zonden, overeenkomstig de Schriften, 
4 en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, 
5 en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. 



6 Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in 

leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. 
7 Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. 
8 En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. 

 

Schriftlezing: Efeziërs 4 vers 17 - 32 De oude en de nieuwe mens 
17 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen 

wandelen, in de zinloosheid van hun denken, 
18 verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen 

is, door de verharding van hun hart. 
19 Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid 

begerig te bedrijven. 
20 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, 
21 als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 
22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de 

misleidende begeerten, 
23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 
24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware 

rechtvaardigheid en heiligheid. 
25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van 

elkaar. 
26 Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 
27 en geef de duivel geen plaats. 
28 Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te 

doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. 
29 Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het 

genade geeft aan hen die het horen. 
30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. 
31 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle 

slechtheid, 
32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in 

Christus u vergeven heeft. 

 

Zingen: Psalm 16 (Oude Berijming) 

4 Ik zal den HEER, die mij getrouwen raad 

Gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen, 

Daar 't Godd'lijk licht mij toestraalt vroeg en laat, 

Mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. 

Ik stel dien HEER gedurig mij voor ogen, 

Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. 

 

 

 

 

5 Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. 

Mijn tong, mijn eer, zingt Godgewijde tonen, 

Ook zal mijn vlees, thans afgesloofd, ten spijt 

Des vijands in den grafkuil zeker wonen. 

Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, 

Uw heilge zal van geen verderving weten. 

 



6 Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend, 

Waarvan in druk 't vooruitzicht mij verheugde. 

Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, 

Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde. 

De lieflijkheen van 't zalig hemelleven 

Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven. 

 

Prediking 

 

Zingen: Weerklank 382 (Liederen over belijden) 

1 De Zoon van God is opgestaan! 

Wat brengt ons dat een zegen aan: 

Hij leeft, Hij overwon de dood 

en maakt ons daarvan deelgenoot. 

 

2 Hij deelt ons uit gerechtigheid, 

verzoening door zijn dood bereid. 

O heilsfeit groot, o waarheid hoog: 

wij zijn rechtvaardig in Gods oog. 

 

3 Hij wekt ons op tot heiligheid, 

nieuw leven aan Hem toegewijd, 

dat tegen satans macht zich keert, 

een leven waarin Hij regeert. 

 

4 En nu de Heer is opgestaan, 

wacht ons straks ook een nieuw bestaan: 

wij gaan door dood tot heerlijkheid 

verlost van zonden voor altijd. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 40 (Oude Berijming) 

8 Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER, 

Die naar U zoeken t' elken stond' 

Leg steeds Uw vrienden in den mond: 

'Den groten God zij eeuwig lof en eer!' 

Schoon 'k arm ben en ellendig, 

Denkt God aan mij bestendig 

Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, 

Mijn redder, o mijn God, 

Bestierder van mijn lot, 

Vertoef niet, hoor mijn klacht. 

 

Zegen 

 

 


