
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 22 februari 2026 om 09:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. M.B. van den Akker 

 

Zingen: Psalm 6 (Oude Berijming) 

9 De HEER wil d' op mijn ker--men, 

Zich over mij ontfermen. 

Hij heeft mijn stem verhoord, 

De HEER zal, op mijn smeken, 

Geen hulp mij doen ontbreken 

Hij houdt getrouw Zijn woord. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 33 (Oude Berijming) 

1 Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, 

Rechtvaardigen, verheft den HEER. 

Het past oprechten, God te loven 

Zingt Zijnen groten Naam ter eer. 

Prijst Hem in uw psalmen, 

Met de schoonste galmen 

Roept Zijn weldaan uit. 

Laat de keel zich paren, 

Met den klank der snaren 

Looft Hem met de luit. 

 

5 Geen ding geschiedt er ooit gewisser, 

Dan 't hoog bevel van 's HEEREN mond: 

Zijn Godd'lijk' almacht spreekt, en 't is er, 

Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond. 

Schoon de heidnen samen, 

List op list beramen 

God verbreekt hun raad. 

Schoon de mogendheden 

Snood, ontwerpen smeden, 

Hij belacht haar haat. 

 

Lezing van de Wet 

 

 

 

 

 

 

 



Zingen: Psalm 25 (Oude Berijming) 

3 Denk aan't  vaderlijk meedogen, 

HEER, waarop ik biddend pleit: 

Milde handen, vriendlijk' ogen, 

Zijn bij U van eeuwigheid, 

Sla de zonden nimmer ga, 

Die mijn jonkheid heeft bedreven. 

Denk aan mij toch in gena, 

Om Uw goedheid eer te geven. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Johannes 11 vers 45 - 54  
45 Velen dan van de Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, 

geloofden in Hem. 
46 Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. 

 

De Raad besluit om Jezus te doden 
47 De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de Raad bijeen en zeiden: Wat doen we? Want deze Mens 

doet vele tekenen. 
48 Als wij Hem zo laten begaan, zullen allen in Hem geloven, en de Romeinen zullen komen en onze 

plaats en onze natie van ons wegnemen. 
49 Maar een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen: U weet niets, 
50 en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één Mens sterft voor het volk, en niet heel het volk 

verloren gaat. 
51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven 

zou voor het volk, 
52 en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God, overal verspreid, bijeen te brengen. 
53 Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om Hem te doden. 
54 Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar Hij ging vandaar naar het land bij de 

woestijn, naar een stad die Efraïm heette, en verbleef daar met Zijn discipelen. 

 

Schriftlezing: Romeinen 5 vers 6 - 11  
6 Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. 
7 Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand 

de moed om voor de goede mens te sterven. 
8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog 

zondaars waren. 
9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van 

de toorn. 
10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te 

meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven. 
11 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de 

verzoening ontvangen hebben. 



 

Zingen: Psalm 54 (Oude Berijming) 

1 O God, verlos mij uit den nood, 

En red door Uwen Naam mijn leven: 

Mijn richtzaak zij aan U verbleven 

Och, of Uw arm mij bijstand bood! 

O God, sla acht op mijn gebed, 

Neig tot mijn rede gunstig d' oren, 

En wil mijn bitt're klacht verhoren, 

Zo word' ik uit den angst gered. 

 

2 Want vreemden steken 't hoofd omhoog 

Tot mijn verderf ik zie tirannen, 

Om mij te doden, samenspannen 

Zij stellen God zich niet voor 't oog. 

Zie, God, die nimmer mij vergeet, 

Is mij een helper in mijn lijden. 

Hij voert hen aan, die voor mij strijden, 

En ondersteunt mij in mijn leed. 

 

Prediking 

 

Zingen: Weerklank 152 (Liederen bij het kerkelijk jaar) 

1 Lam Gods, dat zo onschuldig, 

zo moedig en geduldig, 

aan 't schandlijk kruishout lijdt, 

verdienden niet mijn zonden 

die striemen en die wonden? 

Ik weet dat Gij onschuldig zijt! 

 

2 Niet Gij, nee ik moest sterven 

en 's Vaders liefde derven 

in eindeloze pijn! 

Maar in uw mededogen 

sloeg Gij op mij uw ogen 

en wilde mijn Verlosser zijn. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 118 (Oude Berijming) 

7 De HEER is mij tot hulp en sterkte: 

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 

Hij was het, die mijn heil bewerkte, 

Dies loof ik Hem mijn leven lang. 

Men hoort der vromen tent weergalmen 

Van hulp en heil, ons aangebracht 

Daar zingt men blij, met dankbre psalmen: 

'Gods rechterhand doet grote kracht.' 

 

11 De steen, dien door de tempelbouwers 

Verachtlijk was een plaats ontzegd, 

Is, tot verbazing der beschouwers, 

Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 

Dit werk is door Gods alvermogen, 

Door 's HEEREN hand alleen geschied 

Het is een wonder in onz' ogen: 

Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

 

Zegen 

 

 


