
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 25 mei 2025 om 18:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. G.J. Anker 

 

Zingen: Psalm 98 (Oude Berijming) 

1 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, 

Dien groten God, Die wondren deed. 

Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 

Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed. 

Dat heil heeft God nu doen verkonden, 

Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 

Zo vlekkeloos en ongeschonden. 

Voor 't heidendom ten toon gespreid. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 36 (Oude Berijming) 

2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, 

Uw waarheid tot den wolkenboog, 

Uw recht is als Gods bergen, 

Uw oordeel grondloos Gij behoedt, 

En zegent mens en beest, en doet 

Uw hulp nooit vruchtloos vergen. 

Hoe groot is Uw goedgunstigheid, 

Hoe zijn Uw vleuglen uitgebreid! 

Hier wordt de rust geschonken 

Hier 't vette van Uw huis gesmaakt. 

Een volle beek van wellust maakt, 

Hier elk in liefde dronken. 

 

Geloofsbelijdenis  

 

 

 



Zingen: Psalm 103 (Oude Berijming) 

9 Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 

In eeuwigheid altoos dezelfde wezen: 

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 

Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden 

Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 

Maar die naar eis van Gods verbond betracht. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: 1 Korinthe 15 vers 35 - 49 Het nieuwe lichaam 
35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? 
36 Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is. 
37 En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het 

voorvalt, van tarwe of van een van de andere graansoorten. 
38 God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen 

lichaam. 
39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is 

verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. 
40 En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is 

verschillend, en die van de aardse is verschillend. 
41 De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren 

is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. 
42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt 

opgewekt in onvergankelijkheid. 
43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het 

wordt opgewekt in kracht. 
44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk 

lichaam en er is een geestelijk lichaam. 
45 Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam 

tot een levendmakende Geest. 
46 Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. 
47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. 
48 Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse 

mensen. 
49 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse 

dragen. 

 

Schriftlezing: 2 Korinthe 1 vers 3 - 7 Dankzegging voor troost en verlossing 
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de 

God van alle vertroosting, 
4 Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met 

de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. 

 



5 Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting 

overvloedig. 
6 Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de 

volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw 

vertroosting en zaligheid. 
7 En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt 

aan de vertroosting. 

 

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 - 18 De opstanding bij Christus' wederkomst 
13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet 

bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 
14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in 

Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 
15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst 

van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God 

neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 
17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de 

wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 
18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden. 

 

Zingen: Psalm 23 (Weerklank) 

2 Zelfs in een dal vol dreigende gevaren 

vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren. 

U staat mij bij in liefdevol ontfermen, 

uw stok en staf vertroosten en beschermen. 

Een rijke dis zult U mij toebereiden 

voor 't oog van wie mij haten en bestrijden. 

 

3 U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien 

en van uw heil mijn beker overvloeien. 

Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven, 

verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven, 

zodat ik in het heilig huis des HEREN 

mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren. 

 

Prediking 

 

Zingen: Weerklank 381 (Liederen over belijden) 

1 De Zoon van God moest sterven aan het kruis, 

tot op het diepst vernederd en verguisd, 

hoog tussen d' aarde en zijn hemels huis 

van God verlaten. 

Alleen zijn dood, zo bitter bovenmate, 

bracht redding aan voor heel ons zondig leven, 

heeft aan Gods recht genoegdoening gegeven, 

de schuld voldaan. 

 

2 Tot in het stof der aarde ging zijn weg, 

want na zijn dood is Hij als Borg ook echt 

in onze plaats toen in een graf gelegd. 

Hij is gestorven. 

Zijn dood alleen heeft redding ons verworven. 

Dit is gewis: al moeten wij nog sterven, 

wij zullen leven zonder zonde erven, 

dat eeuwig is. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 



 

Zingen: Psalm 85 (Oude Berijming) 

1 Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond, 

Dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont. 

De schuld Uws volks hebt g' Uit Uw boek gedaan 

Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan 

Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust 

De hitte van Uw gramschap is geblust. 

O heilrijk God, weer verder ons verdriet, 

Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet. 

 

4 Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, 

De vrede met een kus van 't recht gegroet 

Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog, 

Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog 

Dan zal de HEER ons 't goede weer doen zien 

Dan zal ons 't land zijn volle garven bien. 

Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 

Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt. 

 

Zegen 

 

 


