
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 26 januari 2025 om 09:30 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

 

Zingen: Op Toonhoogte 497 (God kent jou vanaf het begin) 

(Refrein) 

God kent jou vanaf het begin.                                             

Helemaal van buiten en van binnenin.                              

Hij kent al je vreugde en al je verdriet.      ) 2x 

                          

Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.        

En weet je wat zo mooi is; 

bij Jezus voel je je vrij  

om helemaal jezelf te zijn, 

want Hij houdt van jou. 

Ja, Hij houdt van jou. 

Ja, Hij houdt van jou en mij. 

(Refrein) 

 

Zingen: Op Toonhoogte 514 (Ik ben veilig in Jezus' armen) 

1 (Refrein) 

Ik ben veilig in Jezus' armen. 

Veilig ben ik bij Hem. 

Ik ben veilig in Jezus' armen.  

Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 

 

2 Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet, 

is het soms net alsof niemand me ziet, 

net of er niemand meer is die me mist, 

dan mag ik weten, dat Jezus er is. 

(Refrein) 

 

 

3 Als ik door anderen soms wordt gepest, 

zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet bij de rest', 

dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 

Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem. 

(Refrein) 

 

 

 



Zingen: Psalm 116 (Oude Berijming) 

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 

11 Ik zal met vreugd In 't huis des HEEREN gaan, 

Om daar met lof Uw groten Naam te danken. 

Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 

Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 133 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1 Wat goed is het om eensgezind te leven, 

 om liefde te ontvangen en te geven, 

 als broers en zussen bij elkaar. 

 Het is als olie op Aärons haar 

 die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag 

 en neervalt op zijn baard en kraag. 

 

2 Als morgendauw is het, als zachte regen, 

 die neerdaalt van de Hermon als een zegen 

 op Sions hoogverheven top. 

 Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op. 

 Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 

 een toekomst die geen einde heeft. 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 103 (Oude Berijming) 

5 Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden, 

Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden; 

Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt. 

Hij handelt nooit met ons naar onze zonden; 

Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, 

Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 

 

7 Geen vader sloeg met groter mededogen 

Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 

Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest. 

Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 

Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 

En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 236 (Wees stil voor het aangezicht van God) 

1 Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 

Aanbid Hem met eerbied en ontzag 

en kniel nu voor Hem neer; 

die zelf geen zonde kent 

en ons genade schenkt. 

Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 

 

3 Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

De kracht van God die vergeeft 

en ons genezing brengt; 

niets is onmogelijk 

voor wie gelooft in Hem. 

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Lukas 5 vers 17 - 26 De genezing van een verlamde 
17 En het gebeurde op een van die dagen dat Hij onderwijs gaf en dat er Farizeeën en leraars van de wet 

zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de 

Heere om hen te genezen. 

 



18 En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij probeerden hem binnen te 

brengen en voor Hem neer te leggen; 
19 maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen 

zij het dak op en lieten hem, tussen de daktegels door, met het bed neer in het midden, vóór Jezus. 
20 En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven. 
21 En de schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen te overleggen: Wie is deze Man Die godslastering 

spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 
22 Maar Jezus, Die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen: Wat overlegt u in uw hart? 
23 Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen? 
24 Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven (zei Hij 

tegen de verlamde): Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. 
25 En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op, en nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, 

ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte. 
26 En ontsteltenis greep hen allen aan en zij verheerlijkten God, en werden vervuld met vrees en zeiden: Wij 

hebben vandaag ongelofelijke dingen gezien. 

 

Zingen: Het is fijn om je vriend te zijn 

Ik vind het fijn om jou te helpen 

en je vriend te zijn. 

Zeg me waar ik helpen kan. 

Ik ben nooit te klein om een 

vriend te zijn. 

Dus vraag gerust of ik helpen kan. 

 

Want ik word zelf ook geholpen door mijn beste vriend. 

Jezus helpt mij elke dag. 

En ik leer van Hem hoe ik een vriend kan zijn 

en dat ik jou helpen mag. 

 

Prediking n.a.v. ‘En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij probeerden hem 

binnen te brengen en voor Hem neer te leggen; maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden 

om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem, tussen de daktegels door, met het bed 

neer in het midden, vóór Jezus.’ Lukas 5: 18 en 19 

 

Zingen: Op Toonhoogte 223 (Aan uw voeten Heer) 

1 (Refrein) 

Aan uw voeten Heer, 

is de hoogste plaats; 

daarom kniel ik neer bij U. 

Om bij U te zijn, 

is de grootste eer; 

daarom buig ik mij voor U. 

 

 

2 Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 

en om naar U te luist'ren. 

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 

kom ik nu tot U, o Heer. 

(Refrein) 

 

 

 



3 Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 

hier in een plaats van aanbidding. 

In geest en waarheid samen één te zijn, 

in aanbidding voor U. 

(Refrein) 

 

4 Zoals een vader die zijn kind omarmt, 

ja, zo omarmt U ook mij. 

U bent een Vader die vertroost en beschermt 

en ik kom tot rust bij U. ) 3x 

  

Zingen: Ik wens jou 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 

dat de liefde van je leven op je wacht 

 

Ik wens jou genoeg om door te gaan 

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 

ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 

met kinderen om je heen, tot aan het eind 

 

een muur voor de wind 

en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 

en een vriend dichtbij jou 

 

‘k wens jou vrede toe om wie je bent 

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 

dat de liefde aan je hart vervulling geeft 

in elk van de seizoenen dat je leeft 

 

een muur voor de wind 

en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 

en een vriend dichtbij jou 

 

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 

in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 

in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

 

 

 



Zingen: Psalm 66 (Oude Berijming) 

4 Looft, looft den HEER der legerscharen, 

O volken, heft een lofzang aan; 

Hij wil ons in het leven sparen, 

Ons hoeden op de steilste paan, 

Voor wanklen onzen voet bevrijden. 

Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 

En ons gelouterd door het lijden, 

Gelijk het zilver wordt beproefd. 

 

10 God zij altoos op 't hoogst geprezen; 

Lof zij Gods goedertierenheid, 

Die nimmer mij heeft afgewezen, 

Noch mijn gebed gehoor ontzeid. 

 

Zegen 

 

 


