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Nieuwerkerk aan den lJssel

Liturgie voor de eredienst op zondag 26 april 2026 om 17:00 in de Nieuwe Kerk.

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom

Zingen: Psalm 84 (Oude Berijming)
3 Welzalig hij, die al zijn kracht

En hulp alleen van U verwacht,

Die kiest de welgebaande wegen.
Steekt hem de hete middagzon

In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,

En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt en hun tot zegen strekt.

Stil gebed
Votum en Groet

Zingen: Psalm 23 (De Nieuwe Psalmberijming)
1 Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij.
Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.
Genieten mag ik in een groene weide

Hij wil mij naar verfrissend water leiden.

Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren

om Hem te volgen en zijn naam te eren.

3 U nodigt mij aan tafel om te eten.

Mijn vijand ziet het zelf wordt hij vergeten.
U zalft mij, laat mijn beker overstromen.
Uw liefde zal mij steeds weer overkomen
uw trouw zult U mij altijd blijven tonen.

Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen.

Geloofsbelijdenis

4 Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort
Elk hunner zal, in 't zalig oord

Van Sion, haast voor God verschijnen.

Let, HEER der legerscharen, let

Op mijn ootmoedig smeekgebed.

Ai, laat mij niet van druk verkwijnen

Leen mij een toegenegen oor,

O, Jacobs God, geef mij gehoor.

2 Al grijnst de dood mij toe in diepe dalen,

U zorgt ervoor dat ik niet zal verdwalen.

Ik ken geen angst, want U blijft aan mijn zijde.
Waar er gevaar dreigt, komt U tussenbeide:
wanneer de wilde dieren mij belagen,

zult U ze met uw stok en staf verjagen.



Zingen: Psalm 116 (De Nieuwe Psalmberijming)

1 Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord. 6 Wat is de HEER toch goed voor mij geweest!
Smeek ik om hulp, Hij wil mij antwoord geven. Ik ben gered en hef als dank de beker.

Ik roep Hem aan zolang als ik zal leven. Wat ik de HEER beloofde doe ik zeker:

Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord. ik vier voor Hem met al de zijnen feest.

8 Lof aan de HEER, mijn dank stijgt op naar Hem.
Ik houd mijn woord, het volk is mijn getuige:

ik ga zijn huis in om voor Hem te juichen.

Zing halleluja, heel Jeruzalem!

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 21 vers 15 - 25 Jezus en Petrus

'>Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u
Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid
Mijn lammeren.

'8 Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen
Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.

l Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd,
omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle
dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.

'8 Voorwaar, voorwaar, zeg |k u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u
oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u
niet heen wilt.

Y En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd
had, zei Hij tegen hem: Volg Mij!

De discipel die van deze dingen getuigt

20En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus liefhad, die ook tijdens het
avondmaal tegen Zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die U verraden zal?

2" Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren?

22 Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u Mij!

23 Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had
niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u
aan?

Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft; en wij weten dat zijn
getuigenis waar is.

> En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden
worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen.



Schriftlezing: 1 Petrus 2 vers 19 - 25 Lijden omwille van het goede

Y Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en
daarbij ten onrechte lijdt.

29\Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen
ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij
God.

2TWant hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een
voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;

22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is;

23 Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan
Hem Die rechtvaardig oordeelt;

2 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood,
voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

2>Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.

Zingen: Gezang 442

1 Jezus, ga ons voor 2 Valt de weg ons lang,

deze wereld door, zijn wij klein en bang,

en U volgend op uw schreden sterk ons, Heer, om zonder klagen
gaan wij moedig met U mede. achter U ons kruis te dragen.
Leid ons aan uw hand Waar Gij voor ons tradt,

naar het vaderland. is het rechte pad.

3 Krimpt ons angstig hart 4 In de woestenij,

onder eigen smart, Heer, blijf ons nabij

moet het met de ander lijden, met uw troost en met uw zegen
Jezus, geef ons kracht tot beide. tot aan 't eind van onze wegen.
Wees Gij zelf het licht Leid ons op uw tijd

dat ons troost en richt. in uw heerlijkheid.

Prediking

Zingen: Op Toonhoogte 276 (Heer, wijs mij uw weg)

1 Heer, wijs mij Uw weg 2 Heer, leer mij Uw weg,

en leid mij als een kind die zuiver is en goed.

dat heel de levensweg Uw Woord is onderweg
slechts in U richting vindt. als een lamp voor mijn voet.
Als mij de moed ontbreekt Als mij het zicht ontbreekt,
om door te gaan, het donker is,

troost mij dan liefdevol leid mij dan op uw weg,

en moedig mij weer aan. de weg die eeuwig is.



3 Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Dankgebed en Voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 17 (Oude Berijming)
3 lk zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden.
Wil mij voor struikelen bevrijden,

En ga mij met Uw heillicht voor.

Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G, o God, mij altoos redt.

A, luister dan naar mijn gebed,

En neig Uw oren tot mijn klachten.

Zegen

4 Heer, toon mij uw plan

maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef,

toon mij dat Christus ) 2X
heel mijn weg gelopen heeft. )

8 Maar, blij vooruitzicht, dat mij streelt,
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen

U in gerechtigheid aanschouwen
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.



