Samenvatting van de preek voor de dienst van zondag 8 oktober 2023
n.a.v. Exodus 32:30 33: 23
Thema: Bidden = je diepste verlangen bij God neerleggen

Wat is je diepste verlangen voor je persoonlijke leven, voor de kerk, onze samenleving en de wereld?
In het gedeelte dat we hebben gelezen, kijken we Mozes in het hart. Wat heeft Mozes een wonderlijke
levensgeschiedenis! Mozes werd geboren in het gezin van een Israélitische vader en moeder. Hij
groeide in Egypte op als een pleegzoon aan het hof van de farao. Nadat hij een Egyptenaar heeft
gedood moest hij de woestijn invluchten. In die tijd had Mozes een eerste, bijzondere, ontmoeting
met de HEERE God. Hij moet het volk uit Egypte leiden. Wat heeft Mozes in alle jaren al veel van
Gods wonderen mogen zien!

En nu zien we hoe Mozes bidt. De omstandigheden waarin Mozes bidt, zijn heel spannend.
VVoorafgaande aan het gedeelte is het volk Israél in een diepe crisis terecht gekomen. Mozes wordt
een middelaar, die voor zijn volk opkomt. Mozes gaat in dat gebed héél ver. Wanneer Mozes
terugkomt in de legerplaats, horen we dat er buiten het legerkamp een tent staat, waar Mozes naar
toe gaat om te bidden. Het is de ‘tent van ontmoeting’: de plek van de ontmoeting tussen de HEERE
God en Mozes. ledere dag gaat Mozes daarheen.

Wanneer Mozes in gesprek is met de HEERE God, dan is een gesprek van hart tot hart. Mozes en de
HEERE God spreken als vrienden met elkaar. Het tekent de intimiteit en vertrouwelijkheid. De eerste
vraag klinkt in vers 13: “Als ik dan genade heb gevonden in Uw ogen, maak mij toch uw weg bekend.
Dan zal ik U kennen.” Mozes pleit er vooral op, dar Israél Gods eigen volk is. Daarom pleit Mozes
erop, dat de HEERE God naar zijn volk omziet. Daarom verlangt Mozes ernaar, dat de HEERE God
hem duidelijk zal maken wat Gods toekomstplannen met Israél zijn. Daar kunnen ook wij soms intens
naar verlangen: dat we weten hoe de toekomst eruit ziet, dat de HEERE God zijn plannen aan ons
bekend maak!

Wanneer de HEERE God zijn antwoord geeft aan Mozes, geeft hij géén naam van een engel die met
het volk zal meetrekken. De HEERE God geeft veel méér. Hij vraagt aan Mozes of het hem gerust
zou stellen, wanneer Zijn Aangezicht met hem mee zou trekken. Dit is ons diepe verlangen voor
onszelf: dat de HEERE God mee gaat op de verdere levensweg.

Mozes durft na alle beloften van de HEERE God ndg een tweede vraag te stellen. Hij verwacht héeél
veel van de HEERE God. Zo mogen ook wij met de almachtige God omgaan: we mogen verlangen
naar méér van zijn genade en méér van zijn Heilige Geest, voor onszelf, voor onze gemeente, voor
de wereld! Mozes laat zien, dat hij zich vol verlangen uitstrekt naar méér van Gods goedheid. Dat is
dan ook precies de kern van zijn tweede vraag: “Toon mij toch Uw heerlijkheid!” (Ex. 33: 18) Mozes
vraagt God om zichzelf te laten zien, om zijn karakter aan hem te tonen. Het wonder van de tekst is
dan, dat de HEERE God ook dit gebed verhoort. De HEERE God belooft aan Mozes, dat Hij Zijn
NAAM zal uitroepen. In de NAAM maakt God zichzelf bekend.

Tegelijkertijd zegt de HEERE God erbij, dat Mozes Hem niet zal zien in zijn volle glorie. Geen mens
kan God zien en blijven leven. Zelfs Mozes kan de HEERE God niet in zijn heerlijkheid zien. (Ex.
33: 20) Dat lijkt een hele domper voor Mozes. Maar: de heerlijkheid en glans van God is nog
schitterender dan het felste zonlicht! Daarom zegt God tegen Mozes, dat er een plaats is op een rots,
waar Mozes in Gods nabijheid kan komen. Er is een plaats voor Mozes heel dicht bij het hart van
God. Wanneer Gods heerlijkheid voorbij gaat, houdt God zijn hand voor de ogen van Mozes, zodat
hij niet zal omkomen. Mozes krijgt een glimp van God te zien. Zo komt de HEERE God nog steeds
naar ons toe. Het allerbeste zien we de HEERE God in Jezus Christus.

Wat is het een wonder van genade, dat we onze diepste verlangens aan de HEERE God bekend
mogen maken! We mogen Hem vragen om aan ons Zijn plannen bekend te maken. Boven alles uit
mogen we van Hem verlangen dat Hij zélf met ons mee trekt in ons leven.



Verhalen delen

e Deel met elkaar je verlangens, voor je persoonlijke leven in de komende periode, voor
de gemeente, voor onze woonplaats, en voor de hele samenleving of wereld.

e  Mozes is ‘mediator’ (middelaar) in het conflict tussen de HEERE en zijn volk. Daarmee
is hij een beeld van Jezus, dé¢ Middelaar. Op welke manier kun je in je eigen omgeving
een klein beetje reflecteren van dit middelaarschap?

e Mozes kent een ‘ontmoetingstent’ voor zijn gesprekken met de HEERE God. Heb je
zelf ook zo’n ‘ontmoetingsplekje’? Wat betekent dat voor je?

Bijbelstudie
o Bespreek de vragen uit het boek ‘Opgeheven handen’, hoofdstuk 3.
e Ga de levensweg van Mozes eens na. Welk moment in zijn levensweg raakt u en

waarom? Bespreek bijvoorbeeld: wat betekent de houding van zijn ouders en wat
E] kunnen wij daarvan leren? Wat betekent het dat Mozes opgroeide aan het Egyptische
bilelstudie hof voor onze houding ten opzichte van de huidige samenleving? Wat betekende het

voor Mozes, dat hij zoveel wonderen (welke?) heeft gezien? Wat betekende het voor
Mozes, dat hij jarenlang in de woestijn de kudde van zijn schoonvader hoedde, en wat
leren we hieruit voor ons leven?

e Mozes plaatste een tent van ontmoeting buiten de legerplaats (Ex. 33: 7) waar ‘ieder die
de HEERE zocht naar toe moest gaan.” Waarom is deze ontmoetingstent daar geplaatst,
en niet binnen het legerkamp? Wat betekent het dat alléén Mozes in deze tent komt?
Wat houdt Gods heiligheid voor ons in?

e In Ex. 33: 11 lezen we dat de HEERE ‘van aangezicht tot aangezicht’ met Mozes
spreekt, terwijl Ex. 33: 20 zegt, dat geen mens Gods aangezicht kan zien. Hoe
verhouden deze teksten zich tot elkaar? Hoe zal het in de toekomst zijn (vgl. o.a. 1 Kor.
13: 12 en Opb. 22: 4)?

In Beweging/ Dienen en Delen
= Bedenk hoe je kunt laten zien in je omgeving dat De HEERE God zich over mensen
ontfermt.

Wereldkerk

Als gemeente zijn we in deze periode betrokken op Ghana en Zambia, waar verschillende
jongeren uit de gemeente in de zomer een project hopen te bezoeken. Wat kunnen we
leren van de kerk in Afrika?

Lied

Er zijn verschillende liederen over Gods plan met je leven, zoals OTH 186 (God wijs mij
een weg), OTH 275 (Heer, wees mijn gids), OTH 276 (Heer, wijs mij uw weg), of LvdK
Gezang 293 (Wat de toekomst brengen moge).

Gebed

o Bidt dat Gods heerlijkheid, majesteit, zichtbaar wordt in onze wereld.

e Misschien kun je in je kring eens ‘luisterend bidden’. Wees dan eerst stil en luister in
de stilte naar een tekst, lied of gedachte die bij je opkomt. Vertel deze tekst of gedachte
aan de groep. Bidt er vervolgens om dat God jullie verder zal leiden.




