
 
  

Liturgie voor de eredienst op zondag 21 september 2025 om 09:30 in de 
Oude Kerk. 
Voorganger: ds. G.J. Anker 
 
Zingen: Psalm 122 (Oude Berijming) 
1 Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: 'Zie wij staan 
Gereed, om naar Gods huis te gaan. 
Kom, ga met ons, en doe als wij.' 
Jeruzalem, dat ik bemin 
Wij treden uwe poorten in 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wel gebouwd, 
Wel saamgevoegd: wie haar beschouwt, 
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 
 
Stil gebed 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 89 (Oude Berijming) 
1 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen 
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reen. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wanklen of bezwijken. 
 



3 De hemel looft, o HEER, Uw wondren dag en nacht, 
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen 
Want wie is U gelijk bij al de hemellingen? 
En, welke vorsten ooit het aardrijk moog' bevatten, 
Wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten? 
 
Lezing van de Wet 
Zingen: Psalm 119 (Weerklank) 
13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet,  
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -  
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,  
niet gretig schatten om mij heen vergare. 
Als Gij de weg der wet mij weten doet,  
dan zal ik die ten einde toe bewaren. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Psalmen 100 vers 1 
De HEERE is goed 
1 Een lofpsalm. 
 
Juich voor de HEERE, heel de aarde; 
2 dien de HEERE met blijdschap, 
kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. 
3 Weet dat de HEERE God is; 
Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –  
Zijn volk en de schapen van Zijn weide. 
 
4 Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, 
Zijn voorhoven met een lofzang; 
loof Hem, prijs Zijn Naam. 
5 Want de HEERE is goed, 
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, 
Zijn trouw van generatie op generatie.                                                                                       



 
Schriftlezing: 1 Korinthe 2 vers 1 
Karakter en doel van de prediking 
1 En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met 
voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te 
verkondigen, 
2 want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, 
en Die gekruisigd. 
3 En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. 
4 En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van 
menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, 
5 opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van 
God. 
6 En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet 
van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan 
worden. 
7 Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die 
verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze 
heerlijkheid; 
8 een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, 
als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd 
hebben. 
9 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft 
gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor 
hen die Hem liefhebben. 
10 Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers 
onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. 
11 Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de 
mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van 
God. 
12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit 
God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken 
zijn. 



13 Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid 
ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen 
met geestelijke dingen te vergelijken. 
14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want 
ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk 
beoordeeld worden. 
15 De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door 
niemand beoordeeld. 
16 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal 
onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. 
 
Zingen: Psalm 100 (Oude Berijming) 
1 Juich aarde, juich alom den HEER, 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
2 De HEER is God erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
3 Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof 
Looft Hem aldaar met hart en stem 
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem. 
 
4 Want goedertieren is de HEER 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 
 
Prediking 
 
 



Zingen: Weerklank - Bijbelliederen 432 
1 Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
(Refrein) 
 
2 Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
(Refrein) 
Dankgebed en Voorbeden 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Psalm 146 (Oude Berijming) 
2 Vest op prinsen geen betrouwen, 
Waar men nimmer heil bij vindt 
Zoudt g' uw hoop op mensen bouwen? 
Als Gods hand hun geest ontbindt, 
Keren zij tot d' aarde weer, 
Storten met hun aanslag neer. 
 
3 Zalig hij, die in dit leven, 
Jacobs God ter hulpe heeft 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft 
Die zijn hoop, In 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. 
 
Zegen 
 


