
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag  7 december 2025 om 18:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. G.J. Anker 

 

Zingen: Gezang 2 

1 Mijn ziel verheft Gods eer 

Mijn geest mag blij den HEER, 

Mijn Zaligmaker noemen, 

Die, in haar lagen staat, 

Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 

Maar van Zijn gunst doet roemen. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 42 (Oude Berijming) 

5 Maar de HEER zal uitkomst geven, 

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 

'k Zal in dit vertrouwen leven, 

En dat melden in mijn lied 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 

Zingen, daar ik Hem verwacht 

En mijn hart, wat mij moog' treffen, 

Tot den God mijns levens heffen. 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 84 (Oude Berijming) 

4 Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort 

Elk hunner zal, in 't zalig oord 

Van Sion, haast voor God verschijnen. 

Let, HEER der legerscharen, let 

Op mijn ootmoedig smeekgebed. 

Ai, laat mij niet van druk verkwijnen 

Leen mij een toegenegen oor, 

O, Jacobs God, geef mij gehoor. 



 

Schriftlezing: Habakuk 3 vers 16b - 19  
16 Ik hoorde het en mijn buik sidderde. 

Bij het geluid trilden mijn lippen. 

Verrotting tastte mijn beenderen aan. 

Ik sidderde op de plaats waar ik stond. 

Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid, 

als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. 

 
17 Al zal de vijgenboom niet in bloei staan 

en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, 

al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen 

en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, 

al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn 

en er geen rund in de stallen over zijn – 

 
18 ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, 

mij verheugen in de God van mijn heil. 
19 De HEERE Heere is mijn kracht, 

Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, 

en Hij doet mij treden op mijn hoogten. 

 
B 3:19" class="p">Voor de koorleider, bij mijn snarenspel. 

                                                                                                                           

 

Zingen: Psalm 79 (Oude Berijming) 

7 Zo zullen wij de schapen Uwer weiden, 

In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, 

En zingen van geslachten tot geslachten 

Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinbre krachten. 

 

Lezing slot formulier over de dankzegging en gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Lukas 1 vers 39 - 45 Maria bij Elizabet 
39 In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, 
40 en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet. 
41 En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik; en 

Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest, 
42 en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je 

buik. 
43 En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? 
44 Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn 

buik. 
45 En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht 

worden. 



 

Zingen: Psalm 66 (Oude Berijming) 

8 Komt, luistert toe, gij Godgezinden, 

Gij, die den HEER van harte vreest, 

Hoort, wat mij God deed ondervinden, 

Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. 

'k Sloeg heilbegerig 't oog naar boven, 

Ik riep den HEER ootmoedig aan 

Ik mocht met mond en hart Hem loven, 

Hem, Die alleen mij bij kon staan. 

 

Prediking 

 

Zingen: Weerklank 113 (Liederen bij het kerkelijk jaar) 

1 O kom, o kom, Immanuël, 

verlos uw volk, uw Israël, 

herstel het van ellende weer, 

zodat het looft uw naam, o Heer! 

Wees blij, wees blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

3 O kom, o kom, Gij Ori nt, 

en maak uw licht alom bekend 

verjaag de nacht van nood en dood, 

wij groeten reeds uw morgenrood. 

Wees blij, wees blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

5 O kom, die onze Heerser zijt, 

in wolk en vuur en majesteit. 

O Adonai die spreekt met macht, 

verbreek het duister van de nacht. 

Wees blij, wees blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 72 (Weerklank) 

9 De stedelingen zullen groeien 

zoals het groene kruid. 

Des konings naam zal altijd bloeien 

de eeuwen in en uit. 

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 

't gezegend heidendom 

de roem van deze koning prijzen, 

die Davids troon beklom. 

 

10 De HERE God zij lof bewezen 

door alle tijden heen. 

Die HEER, in Isra l geprezen, 

doet wondren, Hij alleen. 

Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen, 

aan Hem alleen de eer. 

De aarde juiche met haar zangen: 

Ja, amen! Loof de Heer! 

 

Zegen 

 

 


