
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 29 maart 2026 om 09:30 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

 

Zingen voor de dienst: Op Toonhoogte 131 (Via Dolorosa) 

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  

verdrongen zich de mensen in de straat. 

Daar staarden ze Hem na: 

de man die sterven moest op Golgotha. 

   

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 

ging de Christus, onze Koning als een lam. 

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is 

Hij gegaan, 

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

 

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op 

zijn rug, 

uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 

En Hij droeg met elke stap 

de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 

  

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 

ging de Christus, onze Koning als een lam. 

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is 

Hij gegaan, 

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

 

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons 

schoon 

en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 

 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 

ging de Christus, onze Koning als een lam. 

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is 



Hij gegaan, 

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

 

 

Zingen: Psalm 146 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1 Halleluja! Heel mijn leven 

 loof en prijs ik God, de HEER. 

 Hem wil ik mijn liefde geven, 

 al mijn dank en al mijn eer. 

 Zingen zal ik levenslang, 

 elke dag die ik ontvang. 

 

3 Wie op Jakobs God blijft bouwen, 

 wie de HEER als helper heeft, 

 kent geluk en kan vertrouwen 

 op zijn God die redding geeft. 

 Hij schiep hemel, zee en land 

 wat Hij heeft beloofd houdt stand. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Op Toonhoogte 196 (Onze schuilplaats) 

1 Er is hoop die groter dan de dood is, 

Er is leven, sterker dan het sterven. 

Er is licht dat niemand ooit kan doven, 

Er is liefde die nooit teleur zal stellen.  

 

2 Er is vrede, ver voorbij de onrust, 

Er is blijdschap, dieper dan de tranen. 

Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 

Er is trouw die ons niet zal verlaten. 

Onze hulp en onze verwachting is in U, 

Voor eeuwig. 

 

Refrein 1:  

Dus richten wij onze harten naar boven, 

Vertrouwen wij op de God die wij loven. 

Niemand die ons uit uw handen kan roven, 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 

 

3 Er is troost die sterker dan de pijn is, 

Er is vreugde, groter dan ons lijden. 

Er is antwoord, midden in de twijfel, 

Overwinning, dwars door al ons strijden. 

Onze hulp en onze verwachting is in U,  

Voor eeuwig. 

 

Refrein 2:  

Dus richten wij onze harten naar boven,  

Vertrouwen wij op de God die wij loven. 



Niemand die ons uit Uw handen kan roven, 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God.  

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,  

en alle tranen voor altijd zal drogen, 

is het Uw Geest die ons helpt te geloven, 

een machtige rots, onze schuilplaats is God. 

Onze hulp en onze verwachting is in U (3x) 

Voor eeuwig. 

 

Refrein 2 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 17 (Oude Berijming) 

3 Ik zet mijn treden in Uw spoor, 

Opdat mijn voet niet uit zou glijden. 

Wil mij voor struikelen bevrijden, 

En ga mij met Uw heillicht voor. 

Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 

Omdat G', o God, mij altoos redt. 

Ai, luister dan naar mijn gebed, 

En neig Uw oren tot mijn klachten. 

 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: 1 Johannes 5 vers 1 - 13 Het geloof en zijn vruchten 
1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren 

deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. 
2 Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden 

bewaren. 
3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. 
4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen 

heeft: ons geloof. 
5 Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? 
6 Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het 

water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. 
7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn 

één. 
8 En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn tot één. 
9 Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het 

getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 
10 Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot 

leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. 



11 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn 

Zoon. 
12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 
13 Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat 

u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 436 (Wat een vriend) 

1 Wat een vriend, 

wat een vriend, 

want Hij droeg de straf 

die ik had verdiend. 

Hij nam van mij af 

alle schuld. 

Hij maakte mij vrij. 

 

2 Wat een held, 

wat een held, 

want Hij droeg het kruis 

dat ons nu vertelt: 

je bent welkom thuis 

bij de Heer. 

Hij maakte mij blij. 

 

3 Wat een God, 

wat een God, 

die zo aan ons dacht. 

Hij heeft dwars door de dood 

het leven gebracht 

en ik weet: 

er is niemand als Hij (niemand als Hij). 

Hij maakte mij vrij (niemand als Hij). 

Er is niemand als Hij (niemand als Hij). 

Hij maakte mij blij. 

 

Zingen: Psalm 116 (Oude Berijming) 

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 

11 Ik zal met vreugd In 't huis des HEEREN gaan, 

Om daar met lof Uw groten Naam te danken. 

Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 

Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

 

Prediking n.a.v. ‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die 

de wereld overwonnen heeft: ons geloof.’ 1 Johannes 5: 4 

 

Zingen: Op Toonhoogte 163a  (Ik hou van U) 

1 Ik hou van U; Uw genade blijft me dragen; 

Dag aan dag, in de palm van Uw hand. 

Van de morgen tot de avond,  

Als ik weer slapen ga, 

Zing ik steeds van de goedheid van God. 

 

Refrein: 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 



Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 

Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 

Zing ik steeds van de goedheid van God. 

 

2 Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen. 

U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 

Heer, ik ken U als een Vader, 

Ik ken U als een vriend. 

Ik leef met U, in de goedheid van God. 

 

Refrein 

 

Uw goedheid is altijd bij mij,  

Is dag en nacht bij mij. 

Uw goedheid is altijd bij mij, 

Is dag en nacht bij mij. 

Heel mijn hart en ziel 

Leg ik voor U neer. 

Ik geef U alles, Heer! 

Uw goedheid is altijd bij mij, 

Is dag en nacht bij mij. 

 

Refrein (2x) 

 

Ja, ik zing van de goedheid van God. 

 

Formulier Openbare belijdenis van het geloof 

 

Gebed 

 

Zingen: Op Toonhoogte 204 (Heer, U bent mijn leven) 

1 Heer, U bent mij leven,  

de grond waarop ik sta. 

Heer, U bent mijn weg,  

de waarheid die mij leidt. 

Uw woord is het pad,  

de weg waarop ik ga, 

zolang U mij adem geeft,  

zolang als ik besta. 

Ik zal niet meer vrezen,  

want U bent bij mij. 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 

2 'k Geloof in U, Heer Jezus,  

geboren uit de maagd, 

eeuw'ge Zoon van God,  

die mens werd zoals wij. 

U die stierf uit liefde,  

leeft nu onder ons: 

één met God de Vader  

en verenigd met uw volk 

tot de dag gekomen is  

van uw wederkomst, 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

 

  



 

3 Heer, U bent mijn kracht,  

de Rots waarop ik bouw. 

Heer, U bent mijn waarheid,  

de vrede van mijn hart. 

En niets in dit leven  

zal ons scheiden, Heer 

zo weet ik mij veilig,  

want uw hand laat mij nooit los. 

Van wat ik misdaan heb,  

heeft U mij bevrijd 

en in uw vergeving leef ik nu. 

 

 

4 Vader van het leven,  

ik geloof in U. 

Jezus, de Verlosser,  

wij hopen steeds op U. 

Kom hier in ons midden,  

Geest van liefd' en kracht, 

U die via duizend wegen  

ons hier samen bracht 

en op duizend wegen  

zendt U ons weer uit, 

om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 

Openbare belijdenis van het geloof 

Direk Jan Adrian (Direk) Anker, 

Belijdenistekst: ‘Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet 

traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.’ Romeinen 12: 10 en 11 

 

Alexander Christian (Alexander) Bunschoten, 

Belijdenistekst: ‘Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de 

genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.’ 1 Petrus 1: 13 

 

Lucas Juliën Francois (Lucas) Burger, 

Belijdenistekst: ‘Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.’ Psalm 

32: 8 

 

Jan Bart (Bart) in ’t Hout 

Belijdenistekst: ‘Kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, 

maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een 

geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn 

door Jezus Christus.’ 1 Petrus 2: 4 en 5 

 

Teunis Willem (Chiel) in ’t Hout, 

Belijdenistekst: ‘Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is 

geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.’ 2 Korinthe 8: 9 

 

Cees Jan van Kralingen, 

Belijdenistekst: ‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’ 2 Korinthe 

12: 9 

 

Ineke Elizabeth Sharon (Sharon) van Kralingen – Molendijk, 

Belijdenistekst: ‘Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, 

maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.’ 

Filippenzen 4: 5 en 6 



 

Marnix Casimir Willem (Marnix) Kuiper 

Belijdenistekst: ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de 

HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet 

sluimeren.’ Psalm 121: 1-3 

 

Hugo Eibert Jan (Hugo) Langeveld, 

Belijdenistekst: ‘Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte 

steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.’ 

Openbaring 2: 17 

 

Eline Lim,  

Belijdenistekst: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk 

u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’ Jesaja 41: 10 

 

Celine Olieman, 

Belijdenistekst: ‘Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ik u liefgehad.’  

Jesaja 43: 4a 

 

Jesse Matthias (Jesse) van Pienbroek 

Belijdenistekst: ‘In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op 

Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht.’  

Psalm 62: 8 en 9 

 

Tessa Michelle (Tessa) Schipper, 

Belijdenistekst: ‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al 

je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.’ Spreuken 3: 5 en 6 

 

Hendrik Nathanaël (Nathan) van Pijkeren, 

Belijdenistekst: ‘Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus 

Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn 

genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.’ Efeze 1: 5-6 

 

Seth Christian (Seth) Rijm, 

Belijdenistekst: ‘Wie in de schuilplaats va de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van 

de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw.’ 

Psalm 91: 1 en 2 

 

Lucas Martijn (Luuc) Schuurman 

Belijdenistekst: ‘Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u 

hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba Vader! De Geest Zelf 

getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.’ Romeinen 8: 15 en 16 

 

 



 

Leendert Johannes (Lean) Vellekoop, 

Belijdenistekst: ‘En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle 

fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot 

te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, 

tot heerlijkheid en lof van God.’ Filippenzen 1: 9-11 

 

De belijdeniscatechisanten Zingen: Op Toonhoogte 311:1 (Glorie aan God) 

1 Glorie aan God. ( 4x) 

  

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 

Hij’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid, 

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn 

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus 

is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God. (4x) 

 

Zingen: Psalm 121 (Oude Berijming) 

4 De HEER zal u steeds gadeslaan, 

Opdat Hij in gevaar, 

Uw ziel voor ramp bewaar'. 

De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 

En waar g' U heen moogt spoeden, 

Zal eeuwig u behoeden. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 150 (Oude Berijming) 

1 Looft God, looft zijn Naam alom 

Looft Hem in Zijn heiligdom 

Looft des HEEREN grote macht, 

In den hemel Zijner kracht 

Looft Hem, om Zijn mogendheden, 

Looft Hem, naar zo menig blijk 

Van Zijn heerlijk koninkrijk, 

Voor Zijn troon en hier beneden. 

 



Zegen 

 

Zingen: Op Toonhoogte 222 (Jezus, Overwinnaar) 

Waar U verschijnt wordt alles nieuw 

Want U bevrijdt en geeft leven 

Elke storm verstilt door de klank van uw stem 

Alles buigt voor Koning Jezus 

 

U bent de held die voor ons strijdt 

U baant de weg van overwinning 

Elke vijand vlucht ieder bolwerk valt neer 

Naam boven alle namen hoogste Heer 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam 

Jezus overwinnaar 

 

De duisternis licht op door U 

De duivel is door U verslagen 

Dood waar is je macht 

Waar is je prikkel gebleven 

Jezus leeft en ik zal leven 

 

De schepping knielt in diepst ontzag 

De hemel juicht voor onze Koning 

En de machten van de hel weten Wie er regeert 

Naam boven alle namen hoogste Heer 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam 

Jezus overwinnaar 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam 

Jezus overwinnaar 

 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen 

 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen 



 

 

Naam boven alle namen 

 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam 

Jezus overwinnaar 

 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam 

Jezus overwinnaar 

Jezus overwinnaar 

Jezus overwinnaar 

 

Overwinnaar overwinnaar 

Overwinnaar overwinnaar 

Overwinnaar overwinnaar 

Overwinnaar overwinnaar 


