
 
  

Liturgie voor de eredienst op zondag 19 januari 2025 om 09:30 in de Nieuwe Kerk. 
Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 
 
Zingen: Psalm 27 (Oude Berijming) 
7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, 
gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 
 
Stil gebed 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 103 (De Nieuwe Psalmberijming) 
1 Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen. 
 Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem zingen. 
Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest. 
 Hij doet niets liever dan je schuld vergeven. 
 Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven. 
Hij is het die van ziekte je geneest. 
 

4 De HEER is goed voor wie in Hem geloven; 
 zijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven. 
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan. 
 Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen. 
 Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen; 
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan. 
 

Lezing van de Wet 
 
Zingen: Op Toonhoogte 243 (Heer, ik kom tot U) 
1 Heer, ik kom tot U,  
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu,  
en reinig mijn hart. 
 

2 Met uw liefde, Heer,  
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer,  
en maak alles goed. 
 

3 Zie mij voor U staan,  
zondig en onrein.  
O, Jezus raak mij aan,  
van U wil ik zijn. 

4 Jezus op uw woord,  
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort  
mijn bede tot U. 



  
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Leviticus 13 vers 1 - 3 Wetten in geval van melaatsheid 
1 De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron: 
2 Wanneer er op de huid van het lichaam van een mens een zwelling of zweer of witte vlek verschijnt, die 
op de huid van zijn lichaam tot de ziekte van de melaatsheid kan leiden, dan moet hij naar de priester 
Aäron of naar een van zijn zonen, de priesters, gebracht worden. 
3 Daarop moet de priester de aangetaste plek op de huid van het lichaam bezien. Als het haar op de 
aangetaste plek wit geworden is, en de aangetaste plek zichtbaar dieper ligt dan de huid van zijn 
lichaam, dan is het de ziekte van de melaatsheid. Als de priester hem bezien heeft, dan moet hij hem 
onrein verklaren. 
 
Schriftlezing: Leviticus 13 vers 42 - 46  
42 Maar wanneer op de kale kruin of op het kale voorhoofd een witte roodachtige aangetaste plek zit, 
dan is dat melaatsheid, die op zijn kale kruin of op zijn kale voorhoofd is uitgebroken. 
43 Heeft de priester hem vervolgens bezien, en zie, de zwelling van die aangetaste plek op zijn kale kruin 
of kale voorhoofd is wit-roodachtig, zoals de melaatsheid op de huid van het lichaam eruitziet, 
44 dan is die man melaats, hij is onrein. De priester moet hem beslist onrein verklaren; de ziekte is op zijn 
hoofd. 
45 De kleren van de melaatse bij wie de ziekte is vastgesteld, moeten ingescheurd worden, zijn hoofdhaar 
moet hij los laten hangen, hij moet zijn baard en snor bedekken en hij moet roepen: Onrein, onrein! 
46 Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten 
het kamp moet zijn woongebied zijn. 
 
Schriftlezing: Leviticus 14 vers 1 - 4 Wetten voor de reiniging van de melaatsheid 
1 De HEERE sprak tot Mozes: 
2 Dit is de wet voor de melaatse op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden, 
3 en de priester moet buiten het kamp gaan. Heeft de priester vervolgens gezien dat – zie! – de ziekte van 
de melaatsheid bij de melaatse genezen is, 
4 dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt, twee levende reine vogels 
neemt, cederhout, karmozijn en hysop. 
 
Schriftlezing: Lukas 5 vers 12 - 16 De reiniging van een melaatse 
12 En toen Hij in een van die steden was, gebeurde het, zie, dat er een man vol melaatsheid was. En toen 
hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad Hem: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. 
13 En Hij stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen verliet de 
melaatsheid hem. 
14 En Hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei Hij, laat uzelf aan de priester 
zien, en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft, tot een getuigenis voor hen. 
15 Het gerucht over Hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om Hem 
te horen en door Hem genezen te worden van hun ziekten. 
16 Maar Hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. 
 
 
 
 



Zingen: Op Toonhoogte 555 (Voor de zieken - voor de armen) 
1 Voor de zieken - voor de armen, 
voor de mensen met verdriet, 
voor het kind dat blijft proberen, 
maar toch denkt: 'Het lukt me niet'. 
Voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort, 
is er altijd nog die Ene 
en die roept: 'Kom maar aan boord!' 
(Refrein) 
Kom aan boord. 
Ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen, 
kom aan boord. 
Sta niet doelloos aan de kant, 
want er is een hart vol liefde, 
pak die uitgestoken hand. 
 

2 Voor het meisje dat blijft denken: 
'Alles gaat bij mij steeds mis'. 
Voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is. 
Voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord, 
is er altijd nog die Ene 
en die roept: 'Kom maar aan boord!' 
(Refrein) 
 

Zingen: Psalm 51 (De Nieuwe Psalmberijming) 
3 Zuiver mijn hart, God, wis mijn fouten uit. 
 Vernieuw mijn geest, wil al mijn schuld vergeven. 
 Ik kan alleen standvastig met U leven 
 als U de ogen voor mijn zonden sluit. 
 Geef mij de blijdschap die ik heb gekend, 
 kracht door uw Geest om U opnieuw te eren. 
 Dan leer ik wie verdwaald zijn wie U bent. 
 Zij zullen luisteren en zich bekeren. 
 
Prediking 
En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad Hem: Heere, als U wilt, kunt U mij 
reinigen.’ Lukas 5: 12 
 
Zingen: Gezang 170 
2 Arts aller zielen, 't is genoeg, 
als Gij ons neemt in uw hoede. 
Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 
laat ons niet hoop'loos verbloeden. 
Spreek slechts een woord, een woord met macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Op Toonhoogte 236 (Wees stil voor het aangezicht van God) 
3 Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Psalm 34 (Oude Berijming) 
9 God is't  verbroken hart, 
't Verbrijzeld en bedrukt gemoed, 
Te allen tijd' nabij en goed, 
In tegenheid en smart. 
Veel wederwaardigheen, 
Veel rampen zijn des vromen lot; 
Maar uit die alle redt hem God: 
Hij is zijn heil alleen. 
 
Zegen 
 
 


