
 
  

Liturgie voor de eredienst op zondag  7 december 2025 om 09:30 in de Oude Kerk. 
Voorganger: ds. G.J. Anker 
 
Zingen: Psalm 98 (Oude Berijming) 
2 Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 
 
Stil gebed 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 42 (Oude Berijming) 
3 O mijn ziel, wat buigt g' U neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust 
Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwisslen in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven 
Want ik zal Zijn Naam nog loven. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 66 (Oude Berijming) 
4 Looft, looft den HEER der legerscharen, 
O volken, heft een lofzang aan 
Hij wil ons in het leven sparen, 
Ons hoeden op de steilste paan, 
Voor wanklen onzen voet bevrijden. 
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 
En ons gelouterd door het lijden, 
Gelijk het zilver wordt beproefd. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Lukas 1 vers 13 - 20  
13 Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw 
Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. 
14 En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, 
15 want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterkedrank zal hij drinken en hij zal al van de 
moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden, 
16 en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. 
17 En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren 
tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de 
Heere een toegerust volk gereed te maken. 
18 En Zacharias zei tegen de engel: Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd 
gekomen. 
19 En de engel antwoordde en zei tegen hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om 
tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. 
20 En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u 
mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. 
 
Schriftlezing: Lukas 1 vers 30 - 38  
30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. 
31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. 
32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de 
troon van Zijn vader David geven, 
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde 
komen. 
34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 
35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon 
genoemd worden. 
36 En zie, uw nicht Elizabeth is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand 
voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. 
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 



38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de 
engel ging van haar weg. 
 
Zingen: Psalm 139 (Oude Berijming) 
7 Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 
Zelfs voor mijn eersten levensstond. 
Ik ben verbazend voortgebracht. 
Op 't nagaan van Uw wondre macht, 
Sla ik verrukt het oog naar boven: 
'k Zal U, mijn Schepper, altoos loven. 
 
Prediking 
 
Zingen: Weerklank 112 (Liederen bij het kerkelijk jaar) 
1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 

2 Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 

Zingen: Psalm 42 (Oude Berijming) 
7 O mijn ziel, wat buigt g' U neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust 
Menigwerf heeft Hij uw druk 
Doen verandren in geluk 
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven. 
Ik zal God, mijn God, nog loven. 
 
Schriftlezing: Jesaja 9 vers 1 - 5  
1 Het volk dat in duisternis wandelt, 
zal een groot licht zien. 
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, 
over hen zal een licht schijnen. 
2 U hebt dit volk talrijk gemaakt; 
hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? 
Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, 
zoals men zich verblijdt bij de oogst, 
zoals men zich verheugt 
wanneer men de buit verdeelt. 



3 Want het juk van hun last, 
de stok op hun schouders, 
en de knuppel van hun slavendrijver 
hebt U verbroken als eens op Midiansdag. 
4 Ja, elke laars, 
stampend met gedreun, 
iedere soldatenmantel, 
gewenteld in bloed, 
zal verbrand worden, 
voedsel voor het vuur. 
5 Want een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, 
en de heerschappij rust 
op Zijn schouder. 
En men noemt Zijn Naam 
Wonderlijk, Raadsman, 
Sterke God, 
Eeuwige Vader, 
Vredevorst. 
 
Zingen: Psalm 98 (Oude Berijming) 
1 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, 
Dien groten God, Die wondren deed. 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden, 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden. 
Voor 't heidendom ten toon gespreid. 
 
Schriftlezing: Jesaja 40 vers 9 - 11  
 
9 Klim op een hoge berg, 
Sion, verkondigster van een goede boodschap; 
verhef uw stem met kracht, 
Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. 
Verhef die, wees niet bevreesd. 
Zeg tegen de steden van Juda: 
Zie, uw God! 
10 Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke, 
en Zijn arm zal heersen. 
Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, 
Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. 
11 Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: 



Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen 
en in Zijn schoot dragen; 
de zogenden zal Hij zachtjes leiden. 
 
Zingen: Psalm 98 (Oude Berijming) 
4 Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog 
't Gebergte vol van vreugde springen 
En hupplen voor des HEEREN oog. 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid 
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 
 
Schriftlezing: Jesaja 43 vers 1 - 3b Israël kostbaar in het oog van God 
1 Maar nu, zo zegt de HEERE, 
uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: 
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, 
Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. 
2 Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, 
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. 
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, 
geen vlam zal u aansteken. 
3 Want Ik ben de HEERE, uw God, 
de Heilige van Israël, uw Heiland. 
Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, 
Cusj en Seba in uw plaats. 
 
Zingen: Psalm 130 (Oude Berijming) 
3 Ik blijf den HEER verwachten 
Mijn ziel wacht ongestoord 
Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op Zijn onfeilbaar woord 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
Wacht sterker op den HEER, 
Dan wachters op den morgen 
Den morgen, ach, wanneer? 
 
Schriftlezing: Jesaja 55 vers 1 - 5 Uitnodiging tot het heil 
1 O, alle dorstigen, kom tot de wateren, 
en u die geen geld hebt, kom, 
koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, 
zonder prijs, wijn en melk. 
2 Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, 



en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? 
Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, 
en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. 
3 Neig uw oor en kom tot Mij, 
luister, en uw ziel zal leven; 
want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: 
de betrouwbare gunstbewijzen aan David. 
4 Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, 
als Vorst en Gebieder voor de volken. 
5 Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, 
en het volk dat U niet kende, zal naar U toe snellen, 
omwille van de HEERE, Uw God, 
voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U verheerlijkt. 
 
Zingen: Psalm 130 (Oude Berijming) 
4 Hoopt op den HEER, gij vromen 
Is Israel in nood, 
Er zal verlossing komen 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israel eens vrij 
Van ongerechtigheden 
Zo doe Hij ook aan mij. 
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Psalm 103 (Nieuwe Berijming) 
2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 
 
Zegen 
 
 


