
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag  8 februari 2026 om 17:00 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. A.J. Mouw 

 

Lied vooraf: Holy Forever 

 

A thousand generations falling down in worship 

To sing the song of ages to the Lamb 

And all who've gone before us and all who will believe 

Will sing the song of ages to the Lamb 

 

Your name is the highest 

Your name is the greatest 

Your name stands above them all 

All thrones and dominions 

All powers and positions 

Your name stands above them all 

 

And the angels cry holy 

All creation cries holy 

You are lifted high, holy 

Holy forever 

 

If you've been forgiven and if you've been redeemed 

Sing the song forever to the Lamb 

If you walk in freedom and if you bear His name 

Sing the song forever to the Lamb 

We'll sing the song forever and amen 

 

And the angels cry holy 

All creation cries holy 

You are lifted high, holy 

Holy forever 

 

Hear Your people sing holy 



To the King of kings, holy 

You will always be holy 

Holy forever 

 

Your name is the highest 

Your name is the greatest 

Your name stands above them all 

All thrones and dominions 

All powers and positions 

Your name stands above them all 

 

Jesus 

Your name is the highest 

Your name is the greatest 

Your name stands above them all (oh, stands above) 

All thrones and dominions 

All powers and positions 

Your name stands above them all 

 

And the angels cry holy 

All creation cries holy 

You are lifted high, holy 

Holy forever (we cry holy, holy, holy) 

 

Hear Your people sing (we will sing) holy 

To the King of kings (holy), holy (holy is the Lord) 

You will always be holy 

Holy forever 

 

You will always be holy 

Holy forever 

 

 

Opwekking 797: Breng ons samen 

 

U roept ons samen als kerk van de Heer, 

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 



Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 

Refrein: 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 

(Refrein) 

 

Bridge 2x: 

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 

 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde. 

 

(Refrein) 

 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Opwekking 715: Wat hou ik van Uw huis 

Wat hou ik van Uw huis Heer van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van 

de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n 

blijvende schreeuw om de Levende God. 

 

 



Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. 

Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de 

pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n 

blijvende kans om te zingen voor U. 

 

Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, 

zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en 

regenval, gaan zij van zegen tot zegen, naar God die 

verschijnt in Zijn heilige stad. 

 

Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse 

legers. Ja liever één dag dicht bij U dan duizend 

dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan 

binnen te zijn in een duistere tent. 

 

De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven Hij 

heeft Zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk 

onderweg. Heer van de Hemelse legers, gelukkig 

zijn zij die vertrouwen op U. 

 

Wat hou ik van Uw huis! 

 

Geloofsbelijdenis  

 

Zingen: Opwekking 708: Hoe groot is Uw trouw, o Heer 

Kom, zing voor de Heer,  

die eeuwig regeert,  

die nooit veranderen zal. 

 

Onfeilbaar eerlijk,  

onpeilbaar goed;  

Zijn Woord houdt eeuwig stand.  

Ja, uw Woord houdt eeuwig stand. 

 

Refrein:  

De Hemel juicht, uw Kerk getuigt: 

'Groot is uw trouw, o Heer!'  

Van eeuw tot eeuw belijden wij:  

'Groot is uw trouw, o Heer!  

Hoe groot is uw trouw, o Heer!' 

 

Alles verandert,  

maar U blijft gelijk;  

uw koninkrijk kent geen eind. 



En wat U beloofd hebt,  

dat zult U ook doen;  

Uw trouw is voor altijd.  

Wij vertrouwen U altijd. 

 

(Refrein) 

 

Van generatie tot generatie  

nooit liet U ons in de steek.  

Gisteren en vandaag steeds dezelfde,  

die was, die is en die komt. 

 

(Refrein 2x) 

 

'Groot is uw trouw, o Heer!  

Mijn God en Vader!  

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah! 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Ezra 3 vers 8 - 13 Begin van de herbouw van de tempel 
8 In het tweede jaar na hun komst naar het huis van God in Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen 

Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon van Jozadak, en de overigen van hun broeders, de 

priesters en de Levieten, en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem waren gekomen met de bouw. 

Zij stelden de Levieten aan van twintig jaar en daarboven om toezicht te houden op het werk aan het 

huis van de HEERE. 
9 Toen trad Jesua aan, met zijn zonen en zijn broeders, en Kadmiël met zijn zonen, de nakomelingen van 

Juda, als één man om toezicht te houden op hen die het werk deden in het huis van God, en ook de 

zonen van Henadad, hun zonen en hun broeders, de Levieten. 
10 En de bouwers legden de fundering van de tempel van de HEERE, en men stelde de priesters op, 

gekleed in ambtsgewaad, met de trompetten, en de Levieten, de nakomelingen van Asaf, met de 

cimbalen, om de HEERE te prijzen, naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. 
11 Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de HEERE dat Hij goed is, dat Zijn 

goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen 

van de HEERE, omdat de fundering voor het huis van de HEERE gelegd was. 
12 Maar velen van de priesters en de Levieten en de familiehoofden, namelijk de ouderen die het eerste 

huis op zijn fundering gezien hadden, huilden met luide stem toen zij dit huis voor hun ogen zagen, 

terwijl vele anderen met gejuich en met blijdschap hun stem verhieven. 
13 En het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van het vreugdegejuich en het geluid van 

het huilen van het volk, want het volk hief een groot gejuich aan en het geluid werd tot ver gehoord. 

 

Schriftlezing: Efeziërs 2 vers 7 - 22  
7 opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de 

goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 



8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 
9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren 

bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 

 

Jood en heiden één in Christus 
11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd 

door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, 
12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat 

betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. 
13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij 

gekomen. 
14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, 

af te breken, 
15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen 

bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, 
16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de 

vijandschap gedood heeft. 
17 En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die 

dichtbij waren. 
18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. 
19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en 

huisgenoten van God, 
20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 
21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; 
22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. 

 

Zingen: Psalm 133 

1 Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 

Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen, 

Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 

't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 

De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 

Die door haar reuk het hart verblijdt. 

 

2 Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, 

Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, 

Zijn baard en klederzoom doortrekt; 

Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, 

Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, 

En op zijn bergen nedervloeit. 

 



3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 

Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 

En 't leven tot in eeuwigheid. 

 

 

Op Toonhoogte 485 (De Here zegent jou) 

1 De Here zegent jou en Hij beschermt jou, 

Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, 

Hij zal zijn vrede aan je geven. 

 

2 De Here zegent u en Hij beschermt u, 

Hij schijnt zijn licht over uw leven. 

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn, 

Hij zal zijn vrede aan u geven. 

 

Prediking 

 

Zingen: Opwekking 378: Ik wil jou van harte dienen 

Ik wil jou van harte dienen  

en als Christus voor je zijn.  

Bid dat ik genade vind,  

dat jij het ook voor mij kunt zijn. 

 

Wij zijn onderweg als pelgrims,  

vinden bij elkaar houvast.  

Naast elkaar als broers en zusters,  

dragen wij elkanders last. 

 

Ik zal Christus' licht ontsteken  

als het duister jou omvangt.  

Ik zal jou van vrede spreken  

waar je hart naar heeft verlangd. 

 

Ik zal blij zijn als jij blij bent  

huilen om jouw droefenis.  

Al mijn leeftocht met je delen  

tot de reis ten einde is. 

 

Dan zal het volmaakte komen  

als wij zingend voor Hem staan.  

Als wij Christus' weg van liefde  

en van lijden zijn gegaan. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Opwekking 194: U maakt ons één 



U maakt ons één.  

U bracht ons tesamen,  

wij eren en aanbidden U.  

U maakt ons één, U bracht ons tesamen,  

wij eren en aanbidden U. 

 

Wordt uw wil gedaan,  

dan bindt het ons saam,  

iedereen zal deel zijn van uw gezin.  

Wordt uw wil gedaan,  

dan bindt het ons saam,  

iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

 

Zegen 

 

Lied na de dienst: Opwekking 672: Heerser over alle dingen 

Heerser over alle dingen 

God van de oneindigheid 

van Uw liefde wil ik zingen 

buigen voor Uw majesteit 

 

Eeuwen komen, eeuwen gaan 

voor altijd blijft Uw trouw bestaan 

Uw Naam weerklinkt door het heelal 

'Die was en is en komen zal' 

 

U alleen kunt grootheid tonen 

in een enkel ogenblik 

de natuur spreekt zonder woorden 

vol verwondering luister ik 

 

U schiep leven door Uw Woord 

bracht het licht en duister voort 

zelfs nu Uw werk in zonde lijdt 

weerspiegelt zij Uw heerlijkheid 

 

In het lijden van dit leven 

in een dal van duisternis 

wilt U mij Uw liefde geven 

en de vrede die ik mis 

 

Leid mij aan Uw sterke hand 

veilig naar de overkant 

ik hoef geen gevaar te vrezen 



als Uw huis mijn schuilplaats is 

 

Eeuwen komen, eeuwen gaan 

voor altijd blijft Uw trouw bestaan 

Uw naam weerklinkt door het heelal 

'Die was en is en komen zal' 


