
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag  8 februari 2026 om 09:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. G.J. Anker 

 

Zingen: Psalm 92 (Oude Berijming) 

1 Laat ons den rustdag wijden, 

Met psalmen tot Gods eer. 

't Is goed, o Opperheer, 

Dat w' ons in U verblijden. 

't Zij d' ochtendstond, vol zoetheid, 

Ons stelt Uw gunst in 't licht 

't Zij ons de nacht bericht, 

Van Uwe trouw en goedheid. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 118 (Oude Berijming) 

7 De HEER is mij tot hulp en sterkte: 

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 

Hij was het, die mijn heil bewerkte, 

Dies loof ik Hem mijn leven lang. 

Men hoort der vromen tent weergalmen 

Van hulp en heil, ons aangebracht 

Daar zingt men blij, met dankbre psalmen: 

'Gods rechterhand doet grote kracht.' 

 

12 Dit is de dag, de roem der dagen, 

Dien Isrels God geheiligd heeft. 

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 

Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 

Och HEER, geef thans Uw zegeningen 

Och HEER, geef heil op dezen dag 

Och, dat men op deez' eerstelingen 

Een rijken oogst van voorspoed zag. 

 

Lezing van de Wet 

 

 

 

 

 

 

 



Zingen: Psalm 51 (Oude Berijming) 

1 Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. 

Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden. 

Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden: 

Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet. 

Ai, was mij wel van ongerechtigheid 

Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden 

Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit, 

En reinig mij van al mijn vuile zonden. 

 

6 Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet. 

Ai, laat van mij Uw Heilgen Geest niet scheiden! 

Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden. 

Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet 

Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, 

De blijdschap weer doe op Uw heil mij hopen. 

Laat mij, gesterkt door enen eedlen geest, 

Volvaardig 't pad van Uw geboden lopen. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Lukas 18 vers 18 - 30 De rijke jongeman 
18 En een leidinggevende vroeg Hem en zei: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te 

beërven? 
19 En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. 
20 U kent de geboden: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals 

getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder. 
21 En hij zei: Al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. 
22 Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u: Verkoop al wat u hebt en 

deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij. 
23 Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. 
24 Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei Hij: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen 

hebben, het Koninkrijk van God binnengaan. 
25 Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het 

Koninkrijk van God binnengaat. 
26 En zij die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden? 
27 Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. 
28 En Petrus zei: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. 
29 Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of 

kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van God, 
30 die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd, en in de wereld die komt, het eeuwige leven. 

 

 

 

Zingen: Psalm 89 (Weerklank) 

12 Ik heb zijn nageslacht het leven toegekend. 

Zijn troon staat even vast als 't glanzend firmament.  

Indien zijn zonen ooit mijn heilig recht ontwijden,  

niet wandlen naar mijn wil, dan zal Ik hen kastijden.  

En toch zal Davids huis mijn liefde? en trouw ervaren, 

Ik houd Mij aan mijn woord, zal mijn verbond 

bewaren. 

 

16 Hoelang, hoelang nog, HEER? Verbergt Gij U 

altijd?  

Hoelang nog laait het vuur van uw verbolgenheid? 

Zie hoe vergankelijk, hoe nietig is het leven 

dat Gij het mensenkind, uw schepsel, hebt gegeven.  

Wie op de aarde zal de bittre dood niet proeven, 

en welke sterveling ontkomt er aan de groeve? 

 



17 O laat ons, Here God, niet vallen uit uw hand. 

Doe ook voor ons geslacht uw oude woord gestand.  

Waar is uw gunst, o God, het heil van lang geleden,  

aan Davids huis verpand met goddelijke eden? 

Erbarm U over ons, wil onze smaad gedenken, 

de hoon waarmee ons thans de grote volken 

krenken. 

 

Prediking 

 

Zingen: Weerklank 277 (Liederen bij liturgische momenten en bijzondere dagen) 

1 Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn Woord. 

Heb moed, gij die op reis zijt, 

want daarmee kunt gij voort. 

Gods Woord is ons een licht, 

en elk die in vertrouwen 

daarnaar zijn leven richt, 

die zal erin aanschouwen 

des Heren aangezicht. 

 

2 God opent hart en oren, 

opdat wij in geloof 

zijn roepstem zouden horen, 

voor and're stemmen doof. 

Gods Woord gordt mensen aan, 

om zonder te versagen 

het smalle pad te gaan 

en stil het kruis te dragen 

achter hun Heiland aan. 

 

3 De geesten onderscheiden, 

gaf God ons als gebod 

wie 't Woord der waarheid mijden, 

weerstaan het rijk van God. 

Hoe bouwen zij op zand! 

Straks zal hun huis bezwijken, 

't houdt in de storm geen stand. 

Dan zal aan ieder blijken 

der dwazen onverstand. 

 

4 Maar wie op 't Woord vertrouwen 

dat uitging uit Gods mond, 

die kunnen veilig bouwen, 

hun huis heeft vaste grond. 

Des Heren Woord maakt vrij 

van dienst aan vreemde machten 

in 't Woord herkennen wij 

zijn plannen en gedachten. 

Het rijk is ons nabij! 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 139 (Oude Berijming) 

2 g' omringt mijn gaan en liggen, Gij, 

O HEER, zijt altoos nevens mij 

Uw onbepaalde wetenschap 

Kent mijnen weg van stap tot stap 

Geen woord is nog mijn tong ontgleden, 

Of Gij, Gij weet alreeds mijn reden. 

 

 

7 Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 

Zelfs voor mijn eersten levensstond. 

Ik ben verbazend voortgebracht. 

Op 't nagaan van Uw wondre macht, 

Sla ik verrukt het oog naar boven: 

'k Zal U, mijn Schepper, altoos loven. 

 



14 Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER 

Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 

Beproef m' en zie of mijn gemoed 

Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed', 

En doe mij toch met vaste schreden 

Den weg ter zaligheid betreden. 

 

Zegen 

 

 


