
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag  1 maart 2026 om 18:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

 

Zingen: Psalm 146 (Oude Berijming) 

4 't Is de HEER, Wiens alvermogen 

't Groot heelal heeft voortgebracht 

Die genadig, uit den hogen 

Ziet, wie op Zijn bijstand wacht, 

En aan elk, die Hem verbeidt, 

Trouwe houdt in eeuwigheid. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 32 (Oude Berijming) 

1 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, 

Die van de straf voor eeuwig is ontheven, 

Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, 

Voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt. 

Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren, 

Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, 

En die in 't  vroom en ongeveinsd gemoed 

Geen snood bedrog maar blank' oprechtheid voedt. 

 

4 Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren 

Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. 

g' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 

Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 

Mijn leer zal u, o mens, naar't  recht doen handlen, 

En wijzen u den weg, dien gij zult wandlen. 

Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 

Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 

 

Geloofsbelijdenis  

 

Zingen: Psalm 103 (Oude Berijming) 

2 Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven, 

Uw krankheen kent en liefderijk geneest 

Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 

Met goedheid en barmhartigheen u kronen 

Die in den nood uw redder is geweest. 

 

5 Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden, 

Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden 

Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt. 

Hij handelt nooit met ons naar onze zonden 

Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, 

Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 

 



Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Johannes 8 vers 1 - 11 De overspelige vrouw 
1 Jezus echter ging naar de Olijfberg. 
2 En 's morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging 

zitten en onderwees hen. 
3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. 
4 En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op 

heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. 
5 In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? 
6 En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte 

en schreef met de vinger in de aarde. 
7 En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat 

die als eerste de steen op haar werpen. 
8 En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. 
9 Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te 

beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het 

midden stond. 
10 Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die 

aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? 
11 En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet 

meer. 

 

 

 

Zingen: Psalm 51 (Weerklank) 

4 Voltrek de reiniging en raak mij aan  

met bloed en hysop, dan ben ik genezen. 

Was mij geheel, en uit de nacht herrezen  

zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan.  

Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, 

doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen,  

dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond.  

Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. 

 

5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,  

geef mij een vaste geest, die diep van binnen  

zonder onzekerheid U blijft beminnen,  

verwerp mij niet van voor uw aangezicht.  

Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 

laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,  

en richt geheel mijn wil op uw gebod, 

dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 

 

Prediking n.a.v. ‘Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, 

waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei 

tegen haar: dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer.’ Johannes 8: 10 en 11 

Thema: vrijgekocht 

 

 

 

 

 



Zingen: Weerklank 490 (Liederen van schuldbelijdenis en vergeving) 

1 Jezus neemt de zondaars aan. 

Roep dit troostwoord toe aan allen 

die verdwaald, van Hem vandaan, 

in het donker struik'len, vallen. 

Hij leert hun zijn wegen gaan: 

Jezus neemt de zondaars aan. 

 

5 Dit vertroost mij, geeft mij moed: 

zijn mijn zonden als scharlaken, 

Hij zal door zijn kostbaar bloed 

wit als sneeuw mijn leven maken. 

Hij zal mij terzijde staan: 

Jezus neemt de zondaars aan. 

 

7 Jezus neemt de zondaars aan. 

Mij ook heeft Hij aangenomen, 

doet de hemel opengaan. 

Tot mijn Heiland mag ik komen, 

die mij troost en bij zal staan: 

Jezus neemt de zondaars aan. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 31 (Oude Berijming) 

16 Gij zult uw volk een schuilplaats wezen 

Gij bergt hen in het licht, 

Van 't Godd'lijk aangezicht, 

Daar zij geen leed van trotsen vrezen: 

Een hut, waarin zij 't woelen, 

Den twist der tong niet voelen. 

 

19 Bemint den HEER, Gods gunstgenoten, 

Den HEER, Die vromen hoedt 

En straft het trots gemoed. 

Zijt sterk, Hij zal u niet verstoten 

Hun geeft Hij moed en krachten, 

Die hopend op Hem wachten. 

 

Zegen 

 

 


