
 

  

Liturgie bediening van de Heilige Doop op zondag 22 maart 2026 om 09:30 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

 

Zingen: Psalm 105 (Oude Berijming) 

5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 

Tot in het duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 

Bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 100 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1 Juich, heel de aarde, voor de HEER. 

 Dien Hem met vreugde, geef Hem eer. 

 Zing opgewekt met hart en stem. 

 Kom met een vrolijk lied bij Hem. 

 

2 Stem met ons in: 'Ja, God is Hij! 

 Hij maakte ons, zijn volk zijn wij, 

 zijn kudde die Hij zorgzaam weidt. 

 Hij is de herder die ons leidt.' 

 

3 Trek jubelend zijn poorten door, 

 zijn voorhof in en zing in koor. 

 De HEER is goed en Hij verbindt 

 zijn naam aan ons van kind op kind. 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Op Toonhoogte 69 (Heer, U doorgrondt en kent mij) 

1 Heer, U doorgrondt en kent mij 

mijn zitten en mijn staan 

en U kent mijn gedachten, 

mijn liggen en mijn gaan. 

De woorden van mijn mond, o Heer, 

die zijn voor U bekend 

en waar ik ook naar toe zou gaan, 

ik weet dat U daar bent. 

2 Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 

ben ik door U geweven 

U bent oneindig groot. 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 

dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 

dat U steeds bij mij bent. 



 

(Refrein) 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen. 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen, 

elke dag. 

 

 

(Refrein) 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen. 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen, 

elke dag. 

 

Onderwijs over de Heilige doop 

 

Zingen: Op Toonhoogte 189 (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam) 

1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn.' 

 

2 Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen,U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

4 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn.' 

 

5 O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheidenvan Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

6 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn.' ) 2x 

  

Zingen: Op Toonhoogte 487 (De zegen van God) 

(Refrein 2x)  De zegen van God wens ik jou toe, 

  weet dat Hij jou nooit verlaat. 

  De zegen van God blijft bij jou, 

  overal waar je gaat. 

 

1 De zegen van God wens ik jou toe, 

weet dat Hij jou nooit verlaat. 

De zegen van God blijft bij jou, 

overal waar je gaat. 

Vrede voor jou 

en zijn hand op jouw leven. 

Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 

(Refrein) 



 

Bediening van de Heilige Doop  

 

Zingen: Psalm 134 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1 Kom, trouwe dienaars van de HEER, 

 die altijd klaar staan tot zijn eer, 

 hef jullie handen op naar Hem. 

 Zegen de HEER met hart en stem. 

 

2 Zijn zegen wensen wij voor jou: 

 vrede uit Sion, liefde, trouw 

 van Hem die jou tot leven riep, 

 die hemel, zee en aarde schiep. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Johannes 18 vers 28 - 40 De veroordeling door Pilatus 
28 Ze brachten dan Jezus van Kajafas naar het gerechtsgebouw, en het was 's morgens vroeg. En zij 

gingen het gerechtsgebouw niet in, opdat zij niet bezoedeld zouden worden, maar het Pascha konden 

eten. 
29 Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe en zei: Welke aanklacht brengt u tegen deze Mens in? 
30 Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Als Deze geen misdadiger was, zouden wij Hem niet aan u 

overgeleverd hebben. 
31 Pilatus dan zei tegen hen: Neemt u Hem en oordeel Hem volgens uw wet. De Joden dan zeiden tegen 

hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. 
32 Dat gebeurde opdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had, toen Hij aanduidde wat 

voor dood Hij zou sterven. 
33 Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen Hem: Bent U de Koning van de 

Joden? 
34 Jezus antwoordde hem: Zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over Mij gezegd? 
35 Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben U aan mij 

overgeleverd; wat hebt U gedaan? 
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, 

zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu 

is Mijn Koninkrijk niet van hier. 
37 Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning 

ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te 

getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. 
38 Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar 

de Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem. 
39 Maar u hebt de gewoonte dat ik op het Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de Koning van 

de Joden voor u loslaat? 
40 Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: Niet Deze, maar Barabbas! En Barabbas was een misdadiger. 

 

Zingen: Psalm 95 (De Nieuwe Psalmberijming) 

2 Groot is de HEER en vol van kracht. 

 Hij heeft als koning alle macht, 

 is boven elke god verheven. 

 De diepe zee, het vasteland, 

 de hoogste berg rust in zijn hand 

 Hij heeft de wereld vormgegeven. 

3 Kom in Gods huis en buig je neer 

 voor onze schepper, voor de HEER 

 Hij wilde zich met ons verbinden. 

 Hij gaat ons als een herder voor, 

 weidt ons als schapen in zijn spoor, 

 leert ons zijn goede wegen vinden. 



  

Prediking n.a.v. Johannes 18:36 

“Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, 

zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is 

Mijn Koninkrijk niet van hier.” 

 

Zingen: Gezang 182 

5 Koning tot een spot getekend 

met een riet en doornenkroon, 

bij de moordenaars gerekend 

overstelpt met smaad en hoon, 

opdat naar uw welbehagen 

wij de kroon der ere dragen. 

Duizend, duizenmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 

6 Dank zij U, o Heer des levens, 

die de dood zijt doorgegaan, 

die Uzelf ons hebt gegeven 

ons in alles bijgestaan, 

dank voor wat Gij hebt geleden, 

in uw kruis is onze vrede. 

Voor uw angst en diepe pijn 

wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 89 (Oude Berijming) 

8 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne 

kracht 

Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht 

Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon 

dragen 

Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen, 

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit 

leven, 

En onze Koning is van Isrels God gegeven. 

 

Zegen 

 

 


