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Gemeente

Nieuwerkerk aan den lJssel

Liturgie voor de eredienst op zondag 29 maart 2026 om 17:00 in de Nieuwe Kerk.

Voorganger: ds. D.J.D. ten Voorde

Zingen: Psalm 67 (Nieuwe Berijming)

2 De volken zullen U belijden,

o God, U loven al te zaam !

De landen zullen zich verblijden

en juichen over uwen naam.

Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,

volken op deez' aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Op Toonhoogte 282 (O, Heer mijn God)
1 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond'ring

de wereld zie die U hebt voortgebracht.

Het sterrenlicht, het rollen van de donder,

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

(Refrein)

Dan zingt mijn ziel )
tot U, o Heer mijn God: ) 2X
hoe groot zijt Gij, )
hoe groot zijt Gij! )

3 Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

3 De aarde heeft de vrucht gegeven,

die door de hemel werd verwekt,

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.

God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,

Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

2 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen

tot in de dood gegaan is als een lam,

sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

(Refrein)

Dan zingt mijn ziel )
tot U, o Heer mijn God: ) 2X
hoe groot zijt Gij, )
hoe groot zijt Gij! )



(Refrein)

Dan zingt mijn ziel )
tot U, o Heer mijn God: ) 2X
hoe groot zijt Gij, )
hoe groot zijt Gij! )

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 146 (Oude Berijming)  (NB! Op de melodie van Johannes de Heer 446)

1 Prijs den HEER met blijde galmen 3 Zalig hij, die in dit leven,

Gij, mijn ziel, hebt rijke stof Jacobs God ter hulpe heeft

'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen Hij, die door den nood gedreven,
Vrolijk wijden aan Zijn lof: Zich tot Hem om troost begeeft

'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, Die zijn hoop, In 't hachlijkst lot,

Hem verhogen in mijn lied. Vestigt op den HEER, zijn God.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 - 8 De ware Wijnstok en de ranken

"Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.

2Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat
zij meer vrucht draagt.

U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.

“Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft,
zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.

> Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij
kunt u niets doen.

®Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en
werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.

" Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.

8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Zingen: Psalm 92 (Nieuwe Berijming)

7 Zoals de cederbomen 8 Zij zullen vruchten dragen
hoog op de Libanon, voor 's Heeren heiligdom
staan bij de levensbron tot in hun ouderdom,

de nederige vromen. tot in hun grijze dagen.

Die in Gods huis geplant zijn, Welsprekend is hun leven:
zij bloeien in Gods licht God is hun heil, hun rots !
als palmen opgericht. Ik loof de daden Gods,

Hun lot zal in zijn hand zijn. zijn recht is hoog verheven.

Verkondiging



Zingen: Gezang 78

1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 2 lk kan mijzelf geen wasdom geven:
o Heiland die de wijnstok zijt! niets kan ik zonder U, o Heer!

Uw kracht moet in mij overvloeien, In uw gemeenschap kiemt er leven
of 'k ben een wis verderf gewijd. en levensvolheid meer en meer!
Doorstroom, beziel en zegen mij, Uw Geest moet in mij uitgestort:
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! de rank die U ontvalt, verdort.

3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf de Uw" altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,

uw leven moet mijn leven zijn,

uw licht moet schijnen in mijn huis

bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.

Dankgebed en Voorbeden
Inzameling van de gaven

Zingen: Op Toonhoogte 118 (Leid mij, Heer, o machtig Heiland)

1 Leid mij, Heer, o machtig Heiland 2 Laat mij zijn een Godsgetuige,
door dit leven aan uw hand. sprekend van U meer en meer.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, Leid mij steeds door uwe liefde,
wees mijn Gids in 't barre land. groeiend naar uw beeld, o Heer.

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, Brood des levens, Brood des hemels,
vul mij met uw Geest steeds meer, voed mij dat ik groei naar U,

vul mij met uw Geest steeds meer. voed mij dat ik groei naar U.

Zegen



