
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 17 mei 2026 om 09:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. J.M. Molenaar 

 

Zingen: Psalm 23 (Oude Berijming) 

1 De God des heils wil mij ten Herder wezen. 

'k Heb geen gebrek, 'k Heb geen gevaar te vrezen. 

Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 

Aan d' oevers van zeer stille waatren leiden. 

Hij sterkt mijn ziel richt, om Zijn Naam, mijn treden 

In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 42 (Oude Berijming) 

1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 

Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER 

God des levens, ach, wanneer 

Zal ik naadren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw Naam verhogen? 

 

2 k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 

Tot mijn spijze, dag en nacht 

Daar mij spotters durven vragen 

'Waar is God, dien gij verwacht?', 

Mijn benauwde ziel versmelt, 

Als zij zich voor ogen stelt, 

Hoe ik onder stem en snaren, 

Feest hield met Gods blijde scharen. 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Weerklank 245 (Liederen bij Kerk en Koninkrijk) 

1 Waar God de Heer zijn schreden zet 

daar wordt de mens, van dwang gered, 

weer in het licht geheven. 

Als 's Heren woord weerklinkt met macht 

wordt aan het volk dat Hem verwacht 

de ware troost gegeven. 

Zijn Geest weerstaat de valse schijn 



en schrijft in harten het geheim 

van 's Vaders grote daden. 

Zo leven wij om Christus' wil 

te allen tijd gerust en stil 

alleen van zijn genade. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Deuteronomium 15 vers 12 - 18  
12 Als uw broeder, een Hebreeuwse man of Hebreeuwse vrouw, aan u verkocht is, dan zal hij u zes jaar 

dienen; maar in het zevende jaar moet u hem vrij van u laten weggaan. 
13 En als u hem vrij van u laat weggaan, mag u hem niet met lege handen laten gaan. 
14 U moet hem overvloedig geven van uw kleinvee, uw dorsvloer en uw perskuip; van dat waarmee de 

HEERE, uw God, u gezegend heeft, moet u hem geven. 
15 En u moet bedenken dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de HEERE, uw God, u 

verlost heeft; daarom gebied ik u heden deze zaak. 
16 Maar het moet zó zijn, als hij tegen u zegt: Ik wil niet bij u weggaan, omdat hij u en uw gezin liefheeft, 

omdat hij het goed bij u heeft, 
17 dat u een priem neemt en die door zijn oor en in de deur steekt; dan zal hij voor altijd uw slaaf zijn. 

Ook bij uw slavin moet u zo doen. 
18 Laat het niet moeilijk zijn in uw ogen als u hem vrij van u laat weggaan, want hij heeft u zes jaar dubbel 

zoveel opgeleverd als een dagloner. Dan zal de HEERE, uw God, u zegenen in alles wat u doet. 

 

Schriftlezing: Psalmen 120 vers 1 - 7 Gebed om bescherming 
1 Een pelgrimslied. 

 

Ik riep tot de HEERE in mijn benauwdheid, 

en Hij verhoorde mij. 
2 HEERE, red mijn ziel van de valse lippen, 

van de tong vol bedrog. 

 
3 Wat zal de tong vol bedrog u geven? 

Wat zal die aan u toevoegen? 
4 Scherpe pijlen van een machtig man, 

en gloeiende houtskool van bremstruiken daarbij. 

 
5 Wee mij, dat ik als vreemdeling in Mesech verblijf, 

dat ik woon in de tenten van Kedar. 
6 Mijn ziel heeft lang gewoond 

bij hen die de vrede haten. 
7 Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, 

voeren zij oorlog. 

 

  



Schriftlezing: Psalmen 123 vers 1 - 4 Gebed om redding 
1 Een pelgrimslied. 

 

Ik sla mijn ogen op naar U, 

Die in de hemel zit. 

 
2 Zie, zoals de ogen van dienaren 

gericht zijn op de hand van hun heren 

en zoals de ogen van een dienares 

gericht zijn op de hand van haar meesteres, 

zo zijn onze ogen gericht op de HEERE, onze God, 

totdat Hij ons genadig is. 

 
3 Wees ons genadig, HEERE, wees ons genadig, 

want wij zijn meer dan verzadigd met verachting. 
4 Onze ziel is meer dan verzadigd 

van de spot van de zorgelozen, 

 

 

Zingen: Psalm 25 (Oude Berijming) 

1 'k Hef mijn ziel, o God der goden, 

Tot U op, Gij zijt mijn God. 

'k Heb op U vertrouwd in noden, 

Weer van mij toch schaamt' en spot. 

Dat mijn vijand nooit van vreugd 

Om mij opspring' Die U wachten, 

Dekt nooit schaamt' maar die de deugd, 

Zonder oorzaak, stout verachten. 

 

10 Hoed mijn ziel, en red z' uit noden, 

Maak mij niet beschaamd, o HEER 

Want ik kom tot U gevloden. 

Laat d' oprechtheid meer en meer, 

Met de vroomheid, mij behoen. 

'k Wacht op U in mijn ellenden, 

Laat Uw hand, in tegenspoen, 

Israel verlossing zenden. 

 

Prediking: Als je het zat bent...!? 

 

Zingen: Psalm 123 (Weerklank) 

1 Ik sla naar U, die in de hemel zit, 

mijn ogen op en bid. 

Zoals een knecht zijn meester aan blijft kijken 

tot die zijn gunst laat blijken, 

zoals een dienstmaagd met haar blik blijft smeken 

om een welwillend teken, 

zo richten wij verwachtingsvol ons oog 

naar onze God omhoog. 

 

2 Heb medelijden, wees genadig, HEER, 

wij redden het niet meer. 

Alle verachting heeft ons lamgeslagen, 

de smaad is niet te dragen. 

Voortdurend willen spotters ons bezeren 

ze blijven ons kleineren. 

HEER, doe iets aan hun arrogante toon. 

Verlos ons van hun hoon. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 



 

Zingen: Psalm 138 (Oude Berijming) 

2 Door al Uw deugden aangespoord, 

Hebt Gij Uw woord 

En trouw verheven. 

Gij hebt mijn ziel op haar gebed, 

Verhoord, gered, 

Haar kracht gegeven. 

Al 's aardrijks vorsten zullen, HEER, 

Uw lof en eer 

Alom doen ho-ren, 

Wanneer de rede van Uw mond, 

Op 't wereldrond, 

Hun klinkt in d' oren. 

 

3 Dan zingen zij, in God verblijd, 

Aan Hem gewijd, 

Van 's HEEREN wegen 

Want groot is 's HEEREN heerlijkheid, 

Zijn Majesteit 

Ten top gestegen. 

Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 

Op hen het oog, 

Die needrig knie-len 

Maar ziet van ver met gramschap aan 

Den ijdlen waan 

Der trotse zielen. 

 

Zegen 

 

 


