
 
  

Liturgie voor de eredienst op zondag 21 december 2025 om 17:00 in de Nieuwe Kerk. 
Voorganger: ds. C.M. van Loon 
 
Zingen: Psalm 111 (Oude Berijming) 
1 Looft, Hallelujah, looft den HEER 
Mijn ganse hart verheft Zijn eer. 
Ik zal Zijn Naam en grootheid prijzen 
'k Zal, met d' oprechten onderling, 
Vereend, in hun vergadering 
En raad, Hem plechtig eer bewijzen. 
 

5 't Is trouw, al wat Hij ooit beval 
Het staat op recht en waarheid pal, 
Als op onwrikbre steunpilaren. 
Hij is het, die verlossing zond 
Aan al Zijn volk Hij zal 't verbond 
Met hen in eeuwigheid bewaren. 
 

Stil gebed 
Votum en Groet 
 
Zingen: Gezang 3 
1 Lof zij den God van Isra l, 
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht, 
En, door Zijn liefderijk bestel, 
Verlossing heeft teweeg gebracht 
Een hoorn des heils heeft opgerecht 
't Geen Davids huis was toegezegd, 
Dat wil Hij ons nu schenken 
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, 
Door der profeten wijzen mond, 
Zich hiertoe aan de vaderen verbond. 
 

4 Dus wordt des HEEREN volk geleid, 
Door 't licht, dat nu ontstoken is, 
Tot kennis van de zaligheid, 
In hunne schuldvergiffenis 
Die nooit in schoner glans verscheen, 
Dan nu, door Gods barmhartighe n, 
Die, met ons lot bewogen, 
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, 
Een ster in Jakob op doet gaan, 
De zon des heils doet aan de kimmen staan. 
 

Geloofsbelijdenis  
 
Zingen: Psalm 72 (De Nieuwe Psalmberijming) 
4 Wie tot hem roept zal hij bevrijden 
 wie zwak is staat hij bij. 
 Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden 
 wie vast zit maakt hij vrij. 
 Wie arm zijn of door zorg gebogen, 

7 Laat iedereen de HEER bezingen, 
 de God van het verbond. 
 Hij, Hij alleen doet grote dingen, 
 bazuin zijn glorie rond! 
 Zijn naam gaat elke naam te boven 



 verdrukt of diep in nood ? 
 hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
 Hij redt hen van de dood. 
 

 breng Hem voor eeuwig eer. 
 Laat alles wat bestaat Hem loven. 
 Ja, amen, prijs de HEER! 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Psalmen 40 vers 6 - 9  
 
6 HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan, 
en Uw gedachten, die U over ons hebt. 
Men kan ze voor U niet uiteenzetten. 
Zou ik ze verkondigen en uitspreken, 
dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen. 
 
7 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, 
U hebt Mijn oren doorboord; 
brandoffer en zondoffer 
hebt U niet geëist. 
8 Toen zei Ik: Zie, Ik kom, 
in de boekrol is over Mij geschreven. 
9 Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; 
Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste. 
 
Schriftlezing: Johannes 3 vers 9 - 16  
9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? 
10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? 
11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, 
en toch neemt u Ons getuigenis niet aan. 
12 Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u 
zeg? 
13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des 
mensen, Die in de hemel is. 
14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd 
worden, 
15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die 
in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
 
Zingen: Psalm 40 (De Nieuwe Psalmberijming) 
3 Een offer of geschenk maakt U niet blij. 
 Wat U graag wilt dringt tot mij door. 
 Aan uw bevel geef ik gehoor: 
 hier ben ik, HEER, uw boek gaat over mij. 
 Uw wil voor heel mijn leven 

4 Bezield geef ik de blijde boodschap door: 
 ik zwijg niet over wie U bent. 
 Uw goedheid, HEER, is ongekend. 
 Ik houd het volk uw trouw en liefde voor. 
 U toont uw medeleven. 



 staat daarin opgeschreven. 
 Wat is het goed, mijn God, 
 dat ik U elke dag 
 van harte dienen mag. 
 Ik koester uw gebod. 
 

 U wilt bescherming geven. 
 Open uw hart voor mij. 
 Omring mij telkens weer 
 met uw ontferming, HEER. 
 Sta mij met liefde bij. 
 

Prediking 
 
Zingen: Gezang 147 
1 Looft God, gij christ'nen, maakt Hem groot 
in zijn verheven troon, 
die nu zijn rijk voor ons ontsloot 
en zendt zijn eigen Zoon, 
en zendt zijn eigen Zoon. 
 

4 Hij ruilt met ons op vreemde wijs: 
Hij neemt ons vlees en bloed 
en geeft ons in zijns Vaders huis 
zijn eigen overvloed, 
zijn eigen overvloed. 
 

5 Hij wordt een knecht en ik een heer: 
wat win ik veel daarbij! 
Waar vindt men zoveel gulheid weer 
als Jezus heeft voor mij, 
als Jezus heeft voor mij. 
 

6 En nu ontsluit Hij weer de poort 
van 't schone paradijs. 
De cherub staat er niet meer voor. 
God zij lof, eer en prijs! 
God zij lof, eer en prijs! 
 

Dankgebed en Voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Weerklank 115 (Liederen bij het kerkelijk jaar) 
1 Laat ieder het horen, 
dat eens werd geboren, 
de Redder der wereld, 
de Heer van 't heelal. 
De engelen melden, in Efratha's velden, 
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. 
 
(Refrein) 
Komt, laten wij eren, de Here der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven, 
dicht bij Hem te leven. 
De Heiland der Wereld, halleluja! 
 

3 In doeken gewonden, 
voor al onze zonden, 
ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind. 
De sterre gaat stralen, 
voor wie moe van 't dwalen, 
bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt. 
 
(Refrein) 
Komt, laten wij eren, de Here der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven, 
dicht bij Hem te leven. 
De Heiland der Wereld, halleluja! 
 

Zegen 
 
 


