
 
  

Liturgie voor de eredienst op zondag 21 december 2025 om 09:30 in de Nieuwe Kerk. 
Voorganger: ds. J.H. Reijm 
 
Zingen: Op Toonhoogte 81 (Hoe zal ik U ontvangen) 
1 Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
o, 's werelds hoogst verlangen, 
des sterv'lings zaligst goed? 
Dat ons uw Geest verlichte! 
Houd zelf de fakkel bij, 
die, Heer, ons onderrichte, 
wat U behaag'lijk zij! 
 

2 Ver van de troon der tronen 
en 's hemels zonneschijn 
wilt G' onder mensen wonen, 
der mensen broeder zijn. 
Met God wilt G' ons verzoenen, 
tot God heft G' ons omhoog, 
en onder millioenen 
hebt Gij ook mij in 't oog. 
 

Stil gebed 
Votum en Groet 
 
Zingen: Weerklank 47 (Bijbelliederen) 
1 Mijn ziel maakt groot de Heer, 
mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien 
en deed mij grote dingen.  
 

2 Van nu aan, om wat Hij, 
de sterke deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam, 
want heilig is zijn naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen. 
 

3 Zijn arm verstoot met kracht 
de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen, 
maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed 
de hongerigen lonen. 
 

4 Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 
 

Lezing van de Wet 
 
Zingen: Psalm 130 (De Nieuwe Psalmberijming) 



1 Vanuit het diepe duister 
 vind ik geen uitweg, HEER. 
 Ik schreeuw om redding luister, 
 geef aandacht, reageer. 
 U kent mijn hele leven, 
 mijn zondige gedrag. 
 Toch wilt U steeds vergeven. 
 Uw naam verdient ontzag! 
 

2 Ik blijf de HEER verwachten, 
 mijn ziel ziet uit naar Hem. 
 Zijn woord vult mijn gedachten 
 ik hunker naar zijn stem. 
 De HEER laat van zich horen, 
 blijf hopen, Isra l! 
 Eens zal de morgen gloren 
 van redding en herstel. 
 

Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing: Jesaja 7 vers 10 - 17  
 
10 Opnieuw sprak de HEERE tegen Achaz: 
11 Vraag voor uzelf een teken van de HEERE, uw God, vraag het beneden in de diepte of boven in de 
hoogte. 
12 Maar Achaz zei: Ik zal het niet vragen en de HEERE niet op de proef stellen. 
13 Toen zei hij: Luister toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn 
God vermoeit? 
14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon 
baren en Hem de naam Immanuel geven. 
15 Boter en honing zal Hij eten, totdat Hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. 
16 Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land 
verlaten zijn, namelijk het land van de twee koningen voor wie u in angst verkeert. 
17 De HEERE zal over u, over uw volk en over het huis van uw vader dagen doen komen zoals er niet 
gekomen zijn vanaf de dag dat Efraïm zich van Juda afscheidde, namelijk de heerschappij van de koning 
van Assyrië! 
 
Schriftlezing: Mattheüs 1 vers 18 - 25 De geboorte van Christus 
18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw 
was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 
19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het 
openbaar te schande wilde maken. 
20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: 
Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen 
is, is uit de Heilige Geest; 
21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van 
hun zonden. 
22 Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: 
23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; 
vertaald betekent dat: God met ons. 
24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij 
nam zijn vrouw bij zich; 
25 en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem 
de Naam Jezus. 



 
Zingen: Op Toonhoogte 482 (Dank U voor de wond'ren die gebeuren) 
1 Dank U voor de wond'ren die gebeuren: 
dank U voor de bloemen in het veld. 
Dank U dat uw schepping vol met kleuren 
van uw liefde voor een mens vertelt. 
 
(Refrein) 
Dank, dank, dank o Heer, 
U blijft altijd bij ons Heer. 
Amen, amen, amen. 
 

2 Dank U voor die duizend mooie dingen 
dank U voor uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen 
ik eenvoudig bij U komen mag. 
 
(Refrein) 
Dank, dank, dank o Heer, 
U blijft altijd bij ons Heer. 
Amen, amen, amen. 
 

3 Dank U voor het zonlicht in de straten 
dank U voor de sterren in de nacht. 
Dank U dat als vrienden mij verlaten 
U vanuit de hemel naar mij lacht. 
 
(Refrein) 
Dank, dank, dank o Heer, 
U blijft altijd bij ons Heer. 
Amen, amen, amen. 
 

4 Dank U voor het wonder in mijn leven 
dank U voor uw Geest en voor uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht. 
 
(Refrein) 
Dank, dank, dank o Heer, 
U blijft altijd bij ons Heer. 
Amen, amen, amen. 
 

Zingen: Psalm 124 (Nieuwe Berijming) 
1 Laat Israël nu zeggen blij van geest: 
Indien de Heer niet bij ons was geweest, 
toen vijandschap rondom was opgestaan, 
indien de Heer niet bij ons was geweest, 
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 
 

4 Die onze boeien slaakt, het is de Heer. 
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. 
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God de Heer, 
die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 
 

Prediking 
Zingen: Psalm 46 (Oude Berijming) 
4 De HEER, de God der legerscharen, 
Is met ons, hoedt ons in gevaren. 
De HEER de God van Jacobs zaad, 
Is ons een burg, een toeverlaat. 
Komt, wilt op 's HEEREN daden merken 
Aanschouwt des Hoogsten grote werken 
Zijn macht, die nooit te stuiten is, 
Maakt d' aarde tot een wildernis. 
 

5 God stilt, alom, het orelogen 
Zijn arm verbreekt de taaie bogen, 
Doet spies en speer aan stukken slaan, 
En wagens door het vuur vergaan. 
'Laat af', dus spreekt de HEER der heeren, 
'Weet, Ik ben God elk moet Mij eren 
Het heidendom, ja, 't gans heelal, 
Verhoge Mij met lofgeschal.' 
 

6 De HEER, de God der legerscharen, 
Is met ons, hoedt ons in gevaren 
De HEER, de God van Jacobs zaad, 
Is ons een burg, een toeverlaat. 



 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Gezang 125 
1 O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

2 O kom, Gij wortel Isa , 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

5 O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
Zegen 
 
 


